
Op Koningsdag houden we de aubade 
bij het Kasteel. Dit jaar maken we daar 
de langste koningsdag vlaggenlijn!  
Doe je mee?
 
Knip dan deze vlag uit, versier hem en 
breng hem mee naar de aubade. Voordat die
begint, mag je daar je eigen vlag ophangen!
 
Als je vlag de mooiste of de meest 
creatieve  is, kun je een leuke prijs winnen!

Veel plezier met versieren! 
Groetjes van Oranjevereniging Renswoude 

Kom jij ook bij de aubade je eigen vlag ophangen?


