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 Van de
burgemeester

Een stukje schrijven over de festiviteiten die mijn 
opvolger mag bijwonen als Burgemeester… laat ik 
een poging wagen. Renswoude mag al sinds 1966 
genieten van alle activiteiten die de Oranjevereni-
ging organiseert. Dat betekent dat er dit jaar nog 
meer te vieren is. Van harte gefeliciteerd met het 
60-jarig bestaan! Vele jongeren van toen hebben de 
basis gelegd voor een levendige vereniging. Het is 
geweldig dat er nog steeds nieuwe jonge aanwas 
is in het bestuur waardoor er continuïteit is en de 
Oranjevereniging eigentijds blijft. Zo behoud je een 
lange traditie van samen de schouders eronder 
zetten en handen uit de mouwen steken voor, 

met en door het dorp. Waar de meeste 
Oranjeverenigingen zich beperken tot wat 
activiteiten rond Koningsdag, is het op Renswoude 
wel anders: Van Lampegiet tot Carnaval op 
Wielen, van een tent vol feestende jongeren “In 
The Mix” tot de kraaienmaaltijden voor de senioren 
in ons dorp. Dan heb ik het nog niet eens over de 
dorpslunch, de Oranje-BBQ en het Oranjebal XL.

Deze winter was de tweede “Renswouw On Ice” 
die dankzij onze ondernemers in samenwerking 
met de Oranjevereniging weer tot stand kwam. Die 
combinatie van Renswoudse ondernemers en de 
Oranjevereniging is echt goud waard! Dat geldt niet 
alleen voor “Renswouw On Ice” maar voor alle 
activiteiten. Want met de sponsoring en 
betrokkenheid van onze ondernemers en de inzet, 
creativiteit van alle vrijwilligers van de 
Oranjevereniging worden al deze activiteiten op 
Renswoude mogelijk gemaakt. De komende tijd is 
er volop mogelijkheid elkaar te ontmoeten op het 
feestterrein. Ik heb ‘m in elk geval in m’n agenda 
staan, Burgemeester of niet, het Oranjefestival wil 
ik niet missen. Renswoude is klein, fier en 
krachtig als dorp en op zijn best als er met elkaar 
feest wordt gevierd. Geniet ervan!

Hartelijke groet,
Petra Doornenbal (Burgemeester)

Wij vertellen jouw verhaal.
IN FILM, DOCUMENTAIRES OF ONLINE CONTENT.

Heb jij een verhaal dat je 
met ons wilt delen?

GOED PLAN. WIJ HELPEN JE HET TE MAKEN. 

WWW.DEMEDIATUIN.NL  INFO@DEMEDIATUIN.NL   06-52097357
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  Van de
voorzitter

Beste allemaal,

Soms is het goed om even terug te kijken. Want 
2026 is voor ons een bijzonder jaar: 
Oranjevereniging Renswoude bestaat 60 jaar. 
Zestig jaar samen organiseren, samen vieren en 
herdenken. En vooral: samen Renswoude zijn.

Wie teruggaat naar het begin van Oranjevereniging 
Renswoude, naar 1 april 1966, komt terecht in 

een wereld die tegelijk vertrouwd en totaal anders 
aanvoelt.

1966 was het jaar waarin Prinses Beatrix trouwde 
met Claus von Amsberg. Engeland werd 
wereldkampioen voetbal. Op de radio klonken 
artiesten als Boudewijn de Groot, Wim Sonneveld 
en Gert en Hermien, met liedjes als “Welterusten 
mijnheer de President” en “Glaasje op … laat je rijden”. 
De Zangeres Zonder Naam streed om de populariteit 
met The Beatles en The Rolling Stones.

Renswoude telde in 1966 zo’n 2.200 inwoners. Het 
was een dorp waar je elkaar sprak op straat, bij de 
kerk, in de winkel of gewoon aan de keukentafel. 
Sommige inwoners hadden een telefoon met zo’n 
zware draaischijf in de gang. Even bellen betekende 
draaien, wachten, en hopen dat iemand toevallig thuis 
was om op te nemen. Typische auto’s in het 
straatbeeld waren de Volkswagen Kever, Renault 4 en 
DAF 33. De DAF verdween, de Porsche 911 bleef.
Ook politiek gebeurde er van alles. In Den Haag viel 
het kabinet tijdens de beruchte Nacht van Schmelzer 
en later dat jaar werd D66 opgericht. Nieuwe ideeën, 
nieuwe bewegingen.

En ondertussen keek de wereld letterlijk verder dan 
ooit. Op 1 juni 1966 landde de Amerikaanse 
ruimtesonde Surveyor 1 als eerste onbemande sonde 
zachtjes op de maan. Wie in Renswoude een televisie 
had, zag dat nieuws in zwart-wit op een klein scherm. 
Wie geen tv had, keek bij buren, hoorde het via de 
radio of las het in de krant. Terwijl ver weg de maan 
werd bereikt, gebeurde dichtbij iets heel anders.

In Renswoude besloten dorpsgenoten samen iets 
op te bouwen. Om te kunnen vieren, herdenken en 
het dorp kleur te geven. Zo ontstond de 
Oranjevereniging Renswoude. Van en voor het dorp.

Sinds 1966 organiseert de Oranjevereniging dus 
Koninginnedag, de verjaardag van koningin Juliana. 
Nu, in 2026 vieren we Koningsdag, de verjaardag 
van haar kleinzoon Willem-Alexander. De naam 
veranderde, de datum verschoof, maar de 
bedoeling bleef precies hetzelfde: samen naar 
buiten, samen vieren en samen laten zien wat 
Nederland, en dus ook Renswoude, bijzonder maakt.

Zestig jaar later en zes burgemeesters verder 
is onze vereniging flink meegegroeid. Met bijna 
1000 gezinnen als lid zijn we uitgegroeid tot een 
vereniging die op de Nieuwjaarsmarkt in 2025 een 
“bruisend hart van Renswoude“ genoemd werd. We 
zijn er trots op dat we met onze activiteiten elk jaar 
in totaal zoveel mensen samenbrengen.

Net als 60 jaar geleden, maken we plannen met 
mensen die gewoon dóen. Nog steeds spreken we 
elkaar in de supermarkt, op straat en aan tafel bij 
de koffie. Nog steeds staan onze vrijwilligers klaar 
om de schouders eronder te zetten. Niet omdat 
het moet, maar omdat we het gevoel hebben dat 
het ertoe doet. Dat is de aard van de Kraai: met 
een groot hart voor het dorp. En met een voorliefde 
voor gezelligheid! Want ook dat biertje en dat 
wijntje horen uiteraard al zestig jaar bij een goed 
feest in Renswoude. Oké … staan er geen glaasjes 
met sigaretten meer op tafel.

Die saamhorigheid en aanpakmentaliteit is precies 
waarom onze vereniging al 60 jaar bestaat. Veel van 
wat we nu doen, doen we al heel lang: samenkomen, 
spelen, naar muziek luisteren, eten, ontmoeten en 
vieren. Kinderactiviteiten, Crazy Cross, optredens: 
vertrouwde onderdelen die steeds terugkomen 
maar telkens weer een nieuw jasje krijgen. Laten we 
eerlijk zijn: het zou toch prachtig zijn als we komend 
festival een paar 1966-dafjes zouden spotten bij het 
Carnaval op Wielen!

In 2026 vieren we dus 60 jaar Oranjevereniging 
Renswoude. Op 13 juni 2026 nodigen we het hele 
dorp van harte uit om dat samen met ons te vieren. 
In en rondom het dorpshart van Renswoude maken 
we er een feestelijke dag van, zoals altijd, maar net 
even anders en net even extra. Schrijf je dus vast in 
voor de zeskamp!

We hopen jullie het komende jaar weer regelmatig 
tegen te komen in het dorp en bij onze activiteiten. 
Want samen organiseren en vieren, dat doen we al 
zestig jaar. En dat blijven we hopelijk nog lang doen.

Hartelijke groet,
Liesbeth Neven
Voorzitter Oranjevereniging Renswoude
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Terugblik
202520256 januari

Nieuwjaarsmarkt

11 januari
vrijwilligersfeest 

van 2024

12 februari
Algemene

ledenvergadering

25 april
Oranje-BBQ

26 april
Koningsdag

2 mei
Oranjefestival

In The Mix

3 mei
Oranjebal XL

4 mei
Dodenherdenking

15 mei
Veerkracht en weer-
baarheid gemeente 

Renswoude

11 juni
Kraaienmaaltijd

3 juli
BBQ met SWO 17 september

Veerkracht en weer-
baarheid gemeente 

Renswoude

15 oktober
Seniorenuitje

17 oktober
Lampegiet

8 november
Vrijwilligersfeest

17 december
tot 3 januari

Renswouw On Ice

Verhuur    |    Service    |    Verkoop 

www.liftlease.nlBARNEVELD | ZWOLLE
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www.vuurenrook.nl

Europa's grootste

low & slow BBQ shop Specialist in Bulk & Ferry transportation

-  a daily service between the continent and the United Kingdom since 1975

-  a fleet of 200 curtainsided trailers, built according TUV XL code

-  a fleet of 200 silotrailers (dry bulk products)

-  capable of loading 28,5 tonnes

-  ISO, SQAS, GMP, Responsible Care, ATCN

www.bentum.nl

Reliable, flexible, family owned since 1969

UK specialist
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Uit de oude doos

14 15



16 17

ENABLING
    PERFORMANCE

KIJK VOOR AL
ONZE VACATURES OP
WE-METAL.COM/WERKEN-BIJ

laserlassen laser/pons nabewerken 
lasersnijden (robot)lassen buigen
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Wist je dat?
Er jaarlijks ongeveer 

1000 kroketten 
doorheen gaan bij 

de dorpslunch?

18 19

Er al bijna 
1000 huishoudens 

lid zijn van 
Oranjevereniging

Renswoude?

Er vroeger 
mokken, bestek 

en lepeltjes 
werden 

uitgedeeld 
aan de 

schoolkinderen?

De oranje tompouce 
traditie begon in 

1967, bij de 
geboorte van 

Koning Willem 
Alexander?

Oranjevereniging
Renswoude is opgericht
op 1 april 1966? Dit jaar 
bestaan we dus 60 jaar! 

Lees meer op 
bladzijde 80.

De viering van 
Koningsdag begon 
als Prinsessendag 

in 1885? Ter ere van 
de vijfde verjaardag 

van prinses 
Wilhelmina om 

nationale eenheid te 
bevorderen.

Iedereen vroeger 
een Trosanjer 

meenam vanaf de 
kerk naar de 

rotonde op 4 mei?

😱

De 3 prinsesjes
in 2014 voor

het eerst
mee mochten

op Koningsdag?

De eerste Crazy Cross 
in het jaar 2007 was?

Dit was tijdens het 
Ondernemersfestival. 

In 2009 heeft de 
Oranjevereniging 

hem voor het eerst zelf 
georganiseerd. Bekijk 
het door de jaren heen 

op bladzijde 24.

Beatrix en 
Claus zijn 

getrouwd in 
1966?

💍

Er 21 mensen in 
de commissie van 
het Oranjefestival 

zitten? En het super 
gezellig is om dit 
met z’n allen te 
organiseren?

Dat de 
voorbereidingen 

voor het volgende 
jaar alweer in mei 
beginnen? We zijn 
er dus het hele jaar 
druk mee om een 

te gek festival 
neer te zetten!

🥳

🏁

Wij de langste
Oranje-BBQ van

Nederland hebben?
Deze is maar liefst

30 meter lang!

De Molenstraat en 
de Platanenlaan 

altijd de strijd met 
elkaar aangingen 

tijdens Lampegiet?

Als wij een goed 
jaar draaien, er 

altijd een dagje uit 
geregeld wordt voor 

onze senioren?
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Krantenknipsels
HOE WAS HET TOEN?HOE WAS HET TOEN?
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RENSWOUDE

Constructief in staalconstructies!

ONTWERPEN | VERGUNNINGEN | 3D VISUALISATIE
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20092009

20102010

20112011

20162016

20172017

20182018

Carnaval op Wielen
20122012

20132013

20142014

20152015

20192019

20232023

20242024

20252025

24 25

DOOR DE JAREN HEENDOOR DE JAREN HEEN
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ONTWIKKELING

NIEUWBOUW

ONDERHOUD

RESTAURATIE

MAXWELLSTRAAT 49 D, EDE    0318 632 996    BOUWBEDRIJFKREEFT.NL

BOUWBEDRIJF KREEFT

IS UW PARTNER VOOR:
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Programma
20262026

Het is weer bijna zover: Renswoude kleurt 
oranje. De tent gaat omhoog en het 
programma voor dit jaar belooft veel goeds. 
Van de gezellige Oranje-BBQ en de Aubade 
tot het grote Oranjebal XL; er is voor iedereen 
wel iets te doen. Op deze pagina’s zetten we 
alle activiteiten van het Oranjefestival voor je 
op een rij!

ORANJE-BBQORANJE-BBQ
Na het daverende succes van de langste BBQ in 
Renswoude in 2024, stonden de gasten te poppelen 
om zich aan te melden voor de 2e editie. Net als bij 
grote evenementen werd het idee geopperd om 
online de inschrijving open te zetten; en met succes!

Iedereen kreeg zo de kans om bij dit dorpse, 
gezellige en smaakvolle avondje aanwezig te zijn. 
En dat was te merken! Binnen no-time was de 
avond volledig uitverkocht. Maar liefst 600 
enthousiaste gasten hadden zich aangemeld en 
zo konden de voorbereidingen beginnen. 

Het BBQ-team dook de voorraad in, selecteerde 
vlees, stelde salades samen, regelde stokbrood 
en checkte de drankvoorraad. Deze avond was de 
aftrap van de feesten aan de Ubbeschoterweg.

Ook dit jaar, op vrijdag 24 april, vindt de langste 
BBQ van Nederland weer in Renswoude plaats. Het 
belooft opnieuw een avond te worden waarop 
iedereen zijn BBQ-kunsten kan laten zien. Of je nu 
denkt dat je een echte meesterkok bent, of iemand 
die gewoon nog een flinke klodder saus op zijn 
bord schept en zegt: “dit smaakt altijd goed!”
iedereen is welkom.

Het motto van de avond is: grill, geniet ervan 
en herhaal!

DE AUBADEDE AUBADE
Op Koningsdag 2026 brengt Oranjevereniging 
Renswoude weer een geliefde traditie tot leven: de 
Aubade. Dit jaar vieren we deze traditie nét even 
anders. Niet bij het kasteel, maar op het kerkplein 
bij de Hervormde Kerk Renswoude, precies daar 
waar zestig jaar geleden de allereerste Aubade 
plaatsvond.

Een andere locatie, hetzelfde warme gevoel. 
Samen zingen, samen vieren en natuurlijk het 
gezamenlijke moment van het oplaten van de 
ballonnen. En omdat we dit jaar ons 60-jarig 
jubileum vieren, sluiten we de Aubade af met iets 
lekkers voor iedereen.

Wat is een Aubade? Het woord Aubade betekent 
“morgenlied”. En wat is er mooier dan onze jarige 
Koning Willem-Alexander samen in de ochtend toe 
te zingen? Trek je rood-wit-blauwe of oranje outfit 
aan en vier Koningsdag op een manier die verbindt, 
verrast en blijft hangen.

09.30 – 09.50 uur | Ballonnen ophalen
Vanaf 09.30 uur kunnen de ballonnen worden 
opgehaald bij Rehoboth op het kerkplein. 
Tijdens de Aubade laten we ze gezamenlijk op. 
Ook dit jaar is er weer de ballonnenwedstrijd: welke 
ballon komt het verst? Vorig jaar werd het record 
gevestigd. Gevonden in Ter Aar, 58 km hier 
vandaan. Wie weet verbreek jij dit jaar het record!

10.00 uur | Start aubade
De Aubade wordt geopend door voorzitter 
Liesbeth Neven, de Burgemeester en 
kinderburgemeester Jayden Hogenhout. Onder 
muzikale begeleiding van Muziekvereniging Ons 
Genoegen zingen we samen bekende liederen zoals 
Lang zal hij leven en het Wilhelmus.

De liedteksten worden uitgedeeld op de scholen in 
Renswoude en zijn te vinden op:
www.oranjefestivalrenswoude.nl en 
www.ovrenswoude.nl.

Kom, zing mee en beleef Koningsdag zoals die 
bedoeld is: samen, feestelijk en vol traditie.

Adres Rehoboth: Taets van Amerongenweg 80.

DE DORPSLUNCHDE DORPSLUNCH
Voor alle leden van Oranjevereniging 
Renswoude beginnen we Koningsdag met een 
gezellige dorpslunch van 11.30 tot 12.30 uur. Geniet 
van heerlijke belegde broodjes en natuurlijk dé 
favoriet van velen: het broodje kroket! Een perfect 
moment om na de Aubade samen de sfeer op te 
zoeken en de dag goed te starten. Onze leden zijn 
van harte welkom!

Vanaf 11.00 uur openen we de deuren van ons 
festivalterrein voor leden die hun QR-code bij zich 
hebben. Daarmee krijg je toegang tot het begin van 
de feestelijkheden. Onder het genot van een kop 
koffie, muziek en de gezellige drukte van 
dorpsgenoten luiden we samen Koningsdag in. 
Onze vrijwilligers staan klaar om je met open armen 
te ontvangen. Dit wil je toch niet missen! Om 12.30 
uur gaan de poorten open voor het overige publiek.

CARNAVAL OP WIELENCARNAVAL OP WIELEN
Elk jaar een feest op zich! Na weken te hebben 
gewerkt aan de mooiste creaties, kunnen de renners 
eindelijk hun rondjes rijden, weer over onze nieuwe 
hoge brug gaan en door de blubber rijden. Soms 
elkaar een duwtje geven hoort er ook bij, en 
uiteraard ook elkaar even helpen in het renners-
kwartier als er tussendoor gesleuteld moet worden. 
Voor de toeschouwers zal het ongetwijfeld weer een 

hilarisch en onvergetelijk spectakel worden! Niet 
alleen wij hebben er al weer veel zin in. De renners 
blijkbaar ook! 

Inschrijven kon bij Renswouw On Ice en tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in de Hokhorst. Na beide 
avonden zaten de inschrijvingen weer bomvol! Ook 
dit jaar zijn er weer twee klasse: één voor de jeugd 
tot 12 jaar en één voor volwassenen. Wel met een 
nieuw reglement en met een thema! Dit jaar staat in 
het teken van het 60-jarig bestaan van 
Oranjevereniging Renswoude. Dus: pimp je wagen in 
60 jaar Oranjevereniging Renswoude en ga voor die 
felbegeerde 1e prijs — snelheid is niet belangrijk, 
je wint met originaliteit!

De eerste klasse start om 13.00 uur en de 
prijsuitreiking vindt plaats rond 18.00 uur.

KINDERLANDKINDERLAND
Welkom in Kinderland, de allerleukste plek van heel 
Koningsdag! Terwijl papa’s en mama’s gezellig 
kunnen bijkletsen, genieten van het heerlijke weer 
of een kijkje nemen bij Carnaval op Wielen, gaan de 
kids volledig los in hun eigen feestuniversum.

De allerkleinsten vermaken zich opperbest: 
scheppen in de zandbak, springen op de 
springkussens, smullen van poffertjes en ijsjes, en 
natuurlijk drinken ze veel ranja om weer op kracht te 
komen. Alsof dat nog niet genoeg is, kunnen ze zich 
laten omtoveren met kleurrijke schmink: van stoere 
tijger tot glinsterende prinses.

Vergeet vooral onze graffitispuiter niet! Al vijf jaar 
op rij een topattractie en ieder jaar staat er weer een 
flinke rij. Niet zo gek, want iedereen wil een eigen 
kunstwerk maken om trots mee naar huis te nemen.

Van 13.00 tot 19.00 uur kunnen kinderen helemaal 
uit hun dak gaan: rennen, spelen, kleuren, klimmen 
en lachen… totdat ze moe maar superblij weer met 
hun ouders naar huis gaan. Kortom: Kinderland is 
dé plek waar Koningsdag onvergetelijk wordt, voor 
groot én klein!
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Natuurlijk hebben we op Koningsdag ook een 
leuk programma voor jullie in de grote tent.
Vanaf 14.30 uur gaat de tent open en zullen 
verschillende artiesten de tent op zijn kop 
komen zetten! We stellen de artiesten graag 
alvast even aan jullie voor.

DJ DAVEDJ DAVE
DJ Dave, geboren en getogen in Scherpenzeel, 
is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste 
kracht op feesten in de regio. Of het nou een kroeg, 
bruiloft, tentfeest of voetbalkantine is: waar het 
gezellig moet worden, staat Dave met alle liefde 
achter de draaitafels.

Hij wordt oprecht blij van mensen die zingen, 
schreeuwen, dansen en even alles loslaten. Die 
energie pakt hij op en gooit hij terug de zaal in 
met een mix vol herkenbare hits, feestklassiekers, 
frisse remixjes en zijn grote favoriet: 
echte meezingers!

Dave telt nu al de dagen af tot hij de feesttent in 
Renswoude, net als vorig jaar, weer compleet op 
z’n kop mag zetten. 

LAMPEGASTUHLAMPEGASTUH
Lampegastuh komt met een complete feestsensatie
vol met herkenbare hits, all time favourites en de
nieuwste remixen. In hoog tempo wisselen zij alle
muziekgenres af, terwijl Jordy (MC) het publiek 
meeneemt van het ene hoogtepunt naar het 
volgende. Door de ervaring van dit DJ en MC duo is 
een optreden van Lampegastuh nooit hetzelfde. Ze 
weten precies de juiste toon te zetten en verrassen 
telkens het publiek met hun eigen bootlegs. 

Ze zijn niet meer weg te denken op festivals, 
kermissen, feestweken of tentfeesten door het 
hele land. Een set van het Brabantse duo komt ook 
zeker tot zijn recht in een discotheek of gewoon in 
een kroeg op de hoek, waarbij ze inspelen op het 

publiek. Lampegastuh ontving eerder al twee keer 
de award voor ‘Populairste DJ act van Nederland’. 

Nooit saai, ad rem en vol energie overtuigen zij een 
zeer breed publiek met hun show. Van 80’s, 90’s tot 
aan de muziek in de top charts; Lampegastuh gooit 
het in één grote mix waar je van zal smullen!

DE HEINOOSDE HEINOOS
In dampende tenten en hossende menigtes, 
stampen de Heinoos de planken uit de vloer met 
een mix van eigen nummers en de beste krakers van 
oervader Normaal. De Heinoos staan garant voor 
een fikse portie rock ’n roll, een griezelige baromzet 
en een schorre strot! 

Sinds het millenniumjaar 2000 denderen de 
mannen van de Heinoos als een diesellocomotief 
langs dorpsfeesten, zalen en festivals door alle 
hoeken van Nederland. Ze komen niet uit Heino en 
ze hebben al helemaal geen kloten te maken met het 
perkamenten Duitse mirakel. Machtig verwarrend 
allemaal want ze komen namelijk wel uit het oosten 
des lands! Ze gaan Oerend Hard Deurdonderen en 
Daldee-jen! Ze laten de haan weer kraaien! Feest mot 
d’r kommen, Høken met de Heinoos!

Line-up
KONINGSDAGKONINGSDAG

JODY BERNALJODY BERNAL
Zoals iedereen in Nederland wel weet, scoorde hij 
op 18-jarige leeftijd een enorme nummer 1-hit met 
de remake van het Argentijnse zomerlied ‘Que Si, 
Que No’. Tot dit jaar is dit nummer nog steeds de 
langst genoteerde nummer 1-hit in de Nederland-
se muziekgeschiedenis, namelijk 15 weken! Door 
zijn succes is Jody sindsdien een publieke figuur 
geworden.

Jody Bernal heeft inmiddels een indrukwekkende 
lijst van evenementen opgebouwd waar hij heeft 
opgetreden, zoals Solar Festival, Freshtival, WiSH 
Outdoor, Amsterdams Verbond, Dance Valley, 
Paaspop, 7th Sunday, Vunzige Deuntjes en vele 
anderen. Hij heeft ook zijn eigen clubconcept 
gelanceerd, ‘Sjiek de Friemel’, dat een populair eve-
nement is geworden in drie grote steden in Neder-
land. Hij heeft alle clichés van de ‘kinderpopster’ 
van zich afgeschud en is uitgegroeid tot een cult 
DJ-persoonlijkheid in de bruisende Nederlandse
clubscene.

Met een nieuw repertoire in aantocht voor zijn 
25ste verjaardag in de muziekindustrie is Jody 
Bernal klaar om zijn heruitgevonden carrière een 
nieuwe impuls te geven. En soms, als de sfeer pre-
cies goed is tijdens zijn DJ-set, zingt hij zelfs ‘Que 
Si, Que No’ live om het publiek te laten zien dat hij 
nog steeds trots is op waar hij vandaan komt.

PROOST!PROOST!
Welkom in de gezelligste kroeg van Nederland! 
PROOST! neemt jou mee naar de gezelligste kroeg 
van Nederland! Elke feesttent of festival wordt bin-
nen 1 minuut omgetoverd tot één grote stamkroeg!
Laat de tap maar stromen, bestel zoveel mogelijk 
drank, en ga samen met jouw vrienden compleet 

uit je dak tijdens een feest der herkenning! In een 
onnavolgbare show met de grootste hits, en niet 
te vergeten een explosie aan Special Effects word 
je kéér op kéér verrast! Zingen alsof je leven ervan 
afhangt. Springen tot je benen je niet meer kunnen 
dragen. Wij maken vrienden voor het leven! Daar
moet op gedronken worden! PROOST!

LIKKE PEHPLIKKE PEHP
Wij zijn Likke Pêhp, een Volendamse vriendengroep 
bestaande uit Marc, Jan, Rob, Kees en Stef. Tijdens 
de coronaperiode, toen de kroegen dicht waren, 
kwamen we regelmatig samen in de buitenlucht 
met een paar blikken bier. Dit soort dagen 
noemden we al snel ‘blikkendagen’, waarop 
gezelligheid en vrijheid centraal stonden. Vanuit die 
gezellige sfeer is ons nummer Blikkendag 
ontstaan, geïnspireerd door het Limburgse 
carnavalsnummer ‘Vandaag’ van W-Dreej. Met 
toestemming schreven we een nieuwe tekst in het 
Volendams dialect, passend bij de lokale cultuur en 
de typische kermissfeer.

Het nummer werd al snel populair tijdens de 
Volendamse kermis en verspreidde zich razend-
snel via sociale media. Dankzij de samenwerking 
met volkszanger Sven Versteeg ontstond er een 
Nederlandstalige versie, die zelfs de nummer één 
plek bereikte in de Sterren NL Top 25 en de officië-
le Nederlandse Top 40.

Inmiddels mochten we optreden op bijzondere 
plekken zoals het Glazen Huis, het stadion van FC 
Volendam en zelfs de Ziggo Dome tijdens het
 ‘Muziekfeest van het Jaar’. Wat begon als een 
simpel idee van vrienden onder elkaar, werd iets 
groters dan we ooit hadden kunnen bedenken. En 
daar zijn we trots op!
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Onze populaire avond voor alle leeftijden, 
Oranjefestival In The Mix, is er ook in 2026 
weer! Dit geweldige feest voor jong & oud, is 
dit jaar op vrijdag 1 mei. We hebben een toffe 
line-up voor jullie samengesteld. Op deze 
pagina stellen we de artiesten aan jullie voor!

BOKKERSBOKKERS
Deze kroonprinsen van de dialectrock zijn inmiddels 
kind aan huis in vele steden, tentfeesten en op 
diverse festivals waaronder uiteraard de Zwarte 
Cross. Al jaren toert de Sallandse rockband langs de 
meest verlaten, waaierige uithoeken van ons land 
om daar een ongekend dampend feest te vieren. 
Originele Rock krakers komen voorbij in de 
energieke show als Annie uut de Bochte, Baat het 
niet dan Schaadt het Niet en lederene Hef 
een reden.

Bökkers betekent feest! In 2020 besluiten de 
bandleden om ermee te stoppen en zich te richten 
op nieuwe uitdagingen. Echter….de band Bökkers 
maakt vanaf 2021 een doorstart.

Zanger Hendrik Jan Bökkers heeft een nieuwe 
bezetting om zich heen verzameld waarmee hij weer 
gaat optreden en nieuwe muziek gaat opnemen. 
‘We zijn klaar om uit de startblokken te schieten! Het 
spelen van keiharde Rock ’n Roll in tenten, 
discotheken, op festivals en kermissen vind ik nog 
steeds één van de mooiste dingen om te doen’. 

BAR GEZELLIG LIVEBAR GEZELLIG LIVE
Bar Gezellig Live maakt de gezelligste kroeg van 
Nederland! Op ons menu staat een avondvullend 
programma om je vingers bij af te likken. Verwacht 
een energieke show met de unieke combinatie van 
een zangeres, DJ, MC en live muzikanten, die alle 
muziekgenres voor je zullen serveren.

De muzikale kroegentocht van Bar Gezellig Live 
neemt je mee van de herkenbare 90’s en 00’s, via 
guilty pleasures naar de lekkerste rock, Nederland-
se meezingers en dampende beats van house en 
de hits van nu!

OUTSIDERSOUTSIDERS
Outsiders is een getalenteerde muziekliefhebber 
waar het entertainen in het bloed zit. Met zijn 
energieke performance en geweldige Freestyle 
mix van EDM naar de hardere stijlen is Outsiders 
een echte alleskunner op het podium. Met ruim 
200 boekingen per jaar is hij al meer dan 4 jaar 
een bekende naam in de Nederlandse DJ scene en 
breekt hij (letterlijk) elk podium helemaal af. Niet 
voor niets dat hij een concept gestart is dat Rebel 
heet. Zoals hij het zelf verwoord, mogen er alleen 
echte rebellen komen. En als je op Youtube kijkt 
kom je meer dan genoeg feestende en springende 
massa’s mensen tegen.

Line-up
IN THE MIXIN THE MIX

KRIS KROSS AMSTERDAMKRIS KROSS AMSTERDAM
Kris Kross Amsterdam: sinds 2011 dé toonaange-
vende Nederlandse act op internationaal gebied. 
Wat begon met twee broers, geboren onder de 
rook van Amsterdam, is de afgelopen jaren uitge-
groeid tot een krachtig en energiek trio met shows 
over de hele wereld. Ze hebben hun talent al op 
verschillende podia geuit waaronder Mysteryland 
(NL), Tomorrowland (BE), Parookaville (GE) en Ultra 
Music Festival (VS).

In 2019 kwam Kris Kross Amsterdam met het 
nummer ‘Hij is van mij’ met Bizzey, Maan en 
Tabitha, waarmee ze een nummer 1-hit in de single 
top 100 scoorden. Deze track werd de 
bestverkochte en gestreamde single van 2019. 
Daarna volgde het nummer ‘Moment’ samen met 

Kraantje Pappie en Tabitha, ‘Ik sta jou beter’ met 
Nielson en ‘Ooh girl’ met Conor Maynard ft. A 
Boogie Wit Da Hoodie. In 2021 denderde de hittrein 
door met ‘Vluchtstrook’ met Antoon & Sigourney K, 
‘Mij niet eens gezien’ met Lil Kleine en Yade Lauren 
en ‘Donderdag’ met Bilal Wahib en Emma Heesters.

Met hun typerende sound blijven de heren hit na hit 
scoren. Naast het maken van hitsingles geeft het 
trio shows over de hele wereld. Ze nemen hun
energie overal mee naartoe en verliezen nooit hun 
Amsterdamse mentaliteit: waar Kris Kross Am-
sterdam is, is het feest. Elke show die ze geven 
is een unieke ervaring op zich. Het is duidelijk dat 
Kris Kross Amsterdam buitengewoon getalenteerd 
is en zowel op lokaal, nationaal én internationaal 
niveau de kroon spant!
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Op zaterdag 2 mei sluiten we het 
Oranjefestival af met het bekende Oranjebal 
XL. We gaan een heel groot feestje bouwen, 
deze artiesten staan te popelen om op de 
mainstage te staan!

JOEL BORELLIJOEL BORELLI
Joel Borelli werd geboren op 22 juni 1980 in Eindho-
ven. Zijn vader en moeder zijn bijzonder muzikaal. 
De oude piano van opa staat midden in de woonka-
mer en iedere dag wordt er even op gespeeld. Joel 
staat als klein ventje te dansen in zijn box. Muziek 
is er met de paplepel ingegoten. Het duurt niet lang 
voordatkleine Joel achter de piano plaats neemt. 
Mama leert hem de eerste akkoorden en binnen no 
time leert hij zichzelf het spelen aan. 

Als jongen van 12 krijgt hij pianoles maar al gauw 
is het duidelijk dat Joel vanuit zijn hart speelt. Van 
bladmuziek spelen lukt hem niet, tot de dag van 
vandaag leest Joel nog steeds geen noot. 

Als 20-jarige knul gaat Joel de kroegen af om daar 
achter de piano plaats te nemen en zo naast zijn 
studie sportmarketing wat geld bij te verdienen. Al 
snel krijgt de Scheveningse succesformatie Crazy 
Piano’s hem in het vizier. Hier leert Joel het vak van 
het entertainen en bouwt hij een gigantisch repertoi-
re op. Joel speelt inmiddels overal en groeit uit tot 
een van de gezichten van Crazy Piano’s. 

De laatste jaren wist Joël zijn show uit te bouwen 
tot een veelgevraagde festival act, te vinden in de 
line-up van vele grotere Nederlandse evenementen. 
Dit maakt hem op dit moment de meest gevraagde 
pianist/entertainer van Nederland met meer dan 
180 shows per jaar in binnen- en buitenland!
 
ORGEL JOKEORGEL JOKE
Orgel Joke is al vele jaren Nederlands favoriete 
muziek oma en een sensatie op internet! In 2020
postte Joke voor het eerst een filmpje terwijl ze

achter haar orgel zat te spelen en meteen
ging dit viral. Nederland omarmde ‘Orgel Joke’.

Ze wist niet wat haar overkwam, diverse media 
doken erop en zo was Joke al te zien bij: Ik hou van 
Holland (rtl 4), Jinek, Op1 en Paul de Leeuw. 

Ook kwamen er aanvragen voor live-optredens en 
stond ze ineens op het podium bij: Paaspop,
X-Qlusive Holland (Gelderdome), Zwarte Cross,
Dolly Dots Concert (Ziggodome), Festyland en 
Waailand. 

In 2024 ging ze weer viral met haar optreden bij 
de Zwarte Cross en werd ze overspoeld met 
aanvragen voor optredens en interviews. Ook 
maakte ze dat jaar een heuse kerstsingle met 
Immer Hansi! 

Haar filmpjes worden wekelijks door miljoenen 
mensen bekeken! Joke gaat al richting
de 80 maar zit nog vol met energie.

Line-up
ORANJEBAL XLORANJEBAL XL

MENTAL THEOMENTAL THEO
Mental Theo is een geliefde Nederlandse DJ, 
producer en televisiepersoonlijkheid. Vanaf begin 
jaren 90 vormde hij het succesvolle duo met Charly 
Lownoise. Samen scoorden ze verschillende hits, 
waaronder ‘Wonderful Days’, ‘Stars’ en ‘Your Smile’. 
Ze waren belangrijke spelers in de Nederlandse 
Happy Hardcore en gabber scene en hadden 
optredens over de hele wereld. Eind jaren ’90 
werd het duo zelfs benoemd tot ‘DJ van het jaar’ 
in Duitsland. 

Tegenwoordig treedt Mental Theo solo op en draait 
hij Freestyle sets vol met invloeden uit de 90’s. Hij 
wordt nog steeds gezien als een van de populairste 
artiesten van Nederland. Door wekelijks zijn show 
te vernieuwen, blijft hij zijn publiek verrassen. 

Met ruim 25 jaar ervaring is Mental Theo nog 
steeds een ware entertainer en dé eindbaas op 
elk evenement!

THE DIRTY DADDIESTHE DIRTY DADDIES
Deze in het wit geklede beste vrienden trekken al 
een decennium met onuitputtelijk veel passie, bom-
barie en vuurwerk door het land. Door jarenlang 
keihard werken heeft de band zich heer en meester 
gemaakt van de perfecte feestformule.

The Dirty Daddies zijn ‘a league on their own’. Nooit 
eerder verkocht een coverband vijf keer AFAS Live 
én Ahoy uit. Sold out clubtours, de mooiste festi-
vals van het land, en dat allemaal met een glimlach 
van oor tot oor. De wisselwerking tussen publiek en 
band leidt zonder uitzondering tot pure magie.

Lees mee in het jongensboek van The Dirty Dad-
dies en voel tijdens de show wat het is om deel uit 
te maken van deze bijzondere vriendenclub. Let’s 
get dirty! 

DJ DAVEDJ DAVE
DJ Dave, geboren en getogen in Scherpenzeel, 
is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste 
kracht op feesten in de regio. Of het nou een kroeg, 
bruiloft, tentfeest of voetbalkantine is, waar het 
gezellig moet worden, staat Dave met alle liefde 
achter de draaitafels.

Hij wordt oprecht blij van mensen die zingen, 
schreeuwen, dansen en even alles loslaten. Die 
energie pakt hij op en gooit hij terug de zaal in 
met een mix vol herkenbare hits, feestklassiekers, 
frisse remixjes en zijn grote favoriet: 
Echte meezingers!

Dave telt nu al de dagen af tot hij de feesttent in 
Renswoude, net als vorig jaar, weer compleet op 
z’n kop mag zetten.



36 37

‘t Kraaien       paviljoen
Dit jaar hebben we een nieuwe tent: 
‘T Kraaienpaviljoen! Hier kun je genieten van 
een hapje, drankje en leuke muziek. Kom je 
ook gezellig langs?

ORANJE-BBQORANJE-BBQ
Tijdens de Oranje-BBQ kan Kees Toets natuurlijk niet 
ontbreken! Hij komt weer gezellig langs, om 
iedereen weer te laten dansen. 

 

KONINGSDAGKONINGSDAG
Op koningsdag staan DJ Jop en Kees Toets in deze 
tent. Dat belooft een leuk feestje te worden!

IN THE MIXIN THE MIX
Tijdens Oranjefestival In The Mix, is het podium 
voor DJ Sven en Suitz. Kom je een dansje wagen? 

EEN NIEUWE TENT!EEN NIEUWE TENT!

ORANJEBAL XLORANJEBAL XL
Suitz komt niet één keer, maar nóg een keer tijdens 
Oranjebal XL! Ook zal DJ Rhythm achter de DJ 
Booth staan om een aantal lekkere hits te draaien!
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Oude liedjes
In de afgelopen jaren zijn er tijdens de Aubade in Renswoude veel liedjes uit volle borst 
meegezongen. Wij hebben de meest gezongen liedjes in de afgelopen jaren voor jullie op een 
rij gezet. Ken jij ze allemaal?

Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord
De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
En appeltjes van Oranje!
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!

In een blauwgeruite kiel
Draaide hij aan ’t grote wiel
De ganse dag
Maar Michieltjes jongenshart
Leed ondragelijke smart
A ach, a ach, a ach, a ach

In naam van Oranje doe open de poort
De Watergeus ligt aan de wal
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord
Hij vordert Den Briel of uw val
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer
En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer
De Watergeus komt om Den Briel
De Watergeus komt om Den Briel

De uil zat in de olmen
Bij ‘t vallen van de nacht
En achter gindse heuvels
Daar riep de koekoek zacht:
Koekoek koekoek
koekoek, koekoek, koekoek
Koekoek koekoek
koekoek, koekoek, koekoek

Hiep, hiep hiep, hoera!
Renswoude viert feest, ja, ja!
Vrolijk staan van alle scholen
kind’ren hier die onverholen
blijdschap leggen in hun lied
‘t Is al kleur hier, wat men ziet.
Hiep, hiep hiep, hoera!
Renswoude viert feest!

‘t Is Koninginnedag vandaag
Heel Nederland viert feest.
De zang en het trompetgeschal
is nooit nog zo geweest.
Geluk en voorspoed wensen wij
voor u en uw gezin.
En hopen ook nog menig jaar
voor onze Koningin!

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

IN NAAM VAN ORANJE, IN NAAM VAN ORANJE, 
DOE OPEN DE POORTDOE OPEN DE POORT

HIEP, HIEP HIEP, HOERA!HIEP, HIEP HIEP, HOERA!
RENSWOUDE VIERT FEESTRENSWOUDE VIERT FEEST

DE UIL ZAT IN DE OLMENDE UIL ZAT IN DE OLMEN

‘T IS KONINGINNEDAG ‘T IS KONINGINNEDAG 
VANDAAGVANDAAG

HET WILHELMUSHET WILHELMUS

DE ZILVERVLOOTDE ZILVERVLOOT

IN EEN BLAUWGERUITE KIELIN EEN BLAUWGERUITE KIEL

Woordzoeker
VAN DE AUBADEVAN DE AUBADE
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Verjaardagen
10 APRIL10 APRIL
PRINSES ARIANEPRINSES ARIANE
Op 10 april 2026 is Prinses Ariane jarig. Ze wordt 
dan 19 jaar oud. In 2025 liet prinses Ariane zien dat 
ze uitgroeit tot een moderne en betrokken jonge 
prinses. Ze zette zich in voor projecten rond natuur 
en jongeren en straalde bij haar bezoeken aan 
Nederland rust, vriendelijkheid en oprechte 
interesse uit. Met haar frisse energie wist ze 
opnieuw vele harten te winnen.

27 APRIL27 APRIL
KONING WILLEM ALEXANDERKONING WILLEM ALEXANDER
Op 27 april viert Koning Willem-Alexander zijn 59e 
verjaardag. In 2025 liet Koning Willem-Alexander 
opnieuw zien wat voor betrokken en toegankelijke 
koning hij is. Met zijn nuchtere humor en oprechte 
interesse bezocht hij door het hele land mensen, 
organisaties en evenementen. Of hij nu in gesprek 
ging met vrijwilligers, jongeren of ondernemers; hij 
nam overal de tijd voor. Met zijn rustige uitstraling 
en verbindende houding bleef hij ook dit jaar een 
geliefde en inspirerende vorst.

17 MEI17 MEI
KONINGIN MAXIMAKONINGIN MAXIMA
Op 17 mei wordt Koningin Maxima 55 jaar. Ook 
in 2025 was koningin Máxima een energieke en 
vertrouwde kracht binnen het koningshuis. Ze 
zette zich volop in voor haar werk rond financiële 
gezondheid en kansen voor jongeren, zowel in 
Nederland als internationaal. Tijdens haar bezoe-
ken straalde ze warmte, betrokkenheid en enthou-
siasme uit. Ook dit jaar wist ze met haar inzet en 
uitstraling weer veel mensen te inspireren.

26 JUNI26 JUNI
PRINSES ALEXIAPRINSES ALEXIA
Prinses Alexia wordt op 26 juni 21 jaar oud. 
In 2025 liet prinses Alexia opnieuw haar 
sprankelende en zelfstandige karakter zien. Ze 
combineerde haar internationale ervaringen 
met een groeiende interesse in kunst, cultuur en 
maatschappelijke onderwerpen. Bij haar publieke 

optredens viel ze op door haar charme, humor en 
openheid. Zo bleef ze ook dit jaar een energieke en 
inspirerende aanwezigheid binnen het koningshuis.

7 DECEMBER7 DECEMBER
PRINSES AMALIAPRINSES AMALIA
Prinses Amalia mag op 7 december alweer 23 
kaarsjes uitblazen. In 2025 trad prinses Amalia 
steeds zelfverzekerder naar voren als toekomstige 
koningin. Ze toonde grote betrokkenheid bij maat-
schappelijke thema’s en pakte haar publieke taken 
met rust en volwassenheid aan. Met haar bedacht-
zame uitstraling en warme benadering wist ze ook 
dit jaar veel waardering te krijgen.
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VAN HET KONINGSHUISVAN HET KONINGSHUIS
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CONTACT
Info@technica.nl
www.technica.nl
033-2776060

ONZE VESTIGING
‘t Zwarte Land 29
3925 CK 
Scherpenzeel NL

WĲ  LEVEREN 
MET PASSIE

• Inbraakbeveiliging
• Camerabeveiliging
• Toegangscontrole
• Brandbeveiliging

BEVEILIGING
• Installatie & ondersteuning
• Systeem integratie
• Personalisatie

DOMOTICA

• Elektra & verlichting
• Bekabeling & netwerk
• NEN & Scope keuringen

INSTALLATIE
• IT oplossingen
• Cloud beveiliging
• Telecommunicatie

SOLUTIONS

• 

BEVEILIGING

• 

INSTALLATIE
• 

SOLUTIONS

• 

DOMOTICA

VOLG ONS
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Kinderburgemeester
Beste lezers,
 
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor 
in het programmaboekje van de Oranjevereniging. 
Daar zeg ik geen nee tegen. 

Ik ben Jayden Hogenhout en ben 11 jaar oud. 
Samen met mijn ouders en zusje wonen wij aan 
de Catharina Mossellaan. Ik zit in groep 7 van de 
Stifthorst.
 
Sinds kort weet ik dat ik kinderburgermeester 
geworden ben. Ik kijk enorm uit naar het komende 
jaar, en ben benieuwd wat mij allemaal te wachten 
staat.

Het leuke aan Renswoude vind ik dat er ieder jaar 
weer leuke activiteiten op de planning staan. Het 
hoogtepunt daarvan blijft voor mij toch wel 
Koningsdag. Op de Nieuwjaarsmarkt begint de 
voorpret al met het inschrijven voor Carnaval 

op Wielen. Ik heb zelf nu al een aantal keer mee 
mogen doen. Ook ben ik s ’morgens vroeg al op de 
rotonde te vinden, kijken naar alle brommers die 
langs komen scheuren. Echt een dag om naar uit te 
kijken voor jong en oud!
 
Sinds vorig jaar (en gelukkig dit jaar ook weer) mag 
de ijsbaan in ons dorp zeker niet ontbreken. Super 
leuk dat wij gewoon een eigen ijsbaan hebben. 
Vorig jaar zijn wij met de hele klas wezen 
schaatsen en omdat ik in januari jarig ben heb ik 
zelfs mijn kinderfeestje daar gevierd.
 
Zonder de Oranjevereniging en alle vrijwilligers zou 
dit niet mogelijk zijn, dus bedankt voor al jullie inzet.

 Groetjes,
Jayden Hogenhout

Molenstraat 31   |   info@asfalt-onderhoud.nl 
     0318 570 740

REPAREER JIJ HET ASFALT IN HEEL 
NEDERLAND? WORD MEEWERKEND 
CHAUFFEUR ASFALTREPARATIES!
Meewerkend chauffeur asfaltreparaties:  
zo ziet jouw dag eruit!
Tijd om asfalt te repareren! Jij zorgt ervoor dat alle benodigde materialen 
(waaronder het asfalt zelf) op de juiste plek terecht komen. Deze materia-
len worden verplaatst met onze bakwagen (B(E)-rijbewijs) of vrachtwagen 
(C-rijbewijs). Jij bestuurt deze wagens zonder problemen en rijdt daarbij 
samen met een aantal collega’s naar de juiste locatie. Aangekomen? Dan is 
het tijd voor het volgende werk. Jij ondersteunt het team van asfaltleggers 
en -verwerkers met het uitvoeren van de reparatie, zodat het  
project zo snel mogelijk klaar is. Op naar de volgende locatie!

MEEWERKEND CHAUFFEUR 
ASFALTREPARATIES

JAYDEN HOGENHOUTJAYDEN HOGENHOUT
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Pasjessysteem
Ook dit jaar wordt er weer gewerkt met de 
Oranjefestivalpasjes! Erg handig als je liever met 
cash betaalt. Voor €2 kun je bij de pasjesverkoop 
een Oranjefestival pasje kopen. Hier kun je ieder 
gewenst bedrag op zetten en met dat pasje betalen 
op het festival.

Wil je liever gewoon pinnen? Dan heb je geen pasje 
nodig. Je kunt ook gewoon met je pinpas, telefoon 
of smartwatch betalen bij de bar.

Let op! Er zijn geen munten meer te koop. Je hoeft 
dus alleen naar de pasjesverkoop als je een pasje 
wilt. Je kunt overal, bij alle barren, pinnen!

TIPS & TRICKSTIPS & TRICKS
	• Het Oranjefestivalpasje is eigendom van jou 

nadat je deze hebt aanschaft. Je kan hem niet 
meer inleveren. Hij is niet naamsgebonden, dus 
de hele familie kan er gebruik van maken! 

	• Het geld dat op het pasje staat krijg je na de 
evenementen niet teruggestort. Dit bedrag blijft 
op het pasje staan. Volgend jaar kun je het pasje 
weer gebruiken.

	• Er is geen minimum of maximum bedrag dat op 
het pasje gezet kan worden.

	• Wil je tijdens het festival weten hoeveel geld er 
nog op het pasje staat? Dit kun je opvragen bij 
de pasjesverkoop of je kan dit checken met je 
telefoon via de QR-code die op het pasje staat.

	• Let op! muntjes kunnen NIET meer gekocht & 
ingeleverd worden!
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Sponsoren b-sponsors
Autobedrijf van Asselt, Bouwbedrijf Renswoude, Eerste 
Barneveldse Houthandel, Equipment4U, EVE interieurbouw, 
Home Made, Installatiebedrijf van de Vendel, Kip van de Boer, 
Luna Automotive, PV-projecten, Remote Rental, Restaurant de 
Hof, Plus Renswoude, Strongwood, T&A van Es, J.A. Vermeij 
Logistics en Watts Yours.

c-sponsors
Ab Gaasbeek Makelaardij, Allergenen Consultancy, Autoservice Aartse, 
Autospuiterij van Gent, Baldé’s Bandenservice, Bar Gezellig, Bouwbedrijf A.E. 
Mandersloot, Bouwbedrijf R. van de Mheen, Bouwbedrijf van de Vliert, 
Caravancentrum van Voorthuizen, De Lange Techniek, De Vor Brandes & Co, 
Dissel, EHABO Preventie, Elektropower van Heerdt, EM Pater Zonwering, Flexx 
Service, Habé, Handelsonderneming Bergen, Henk Bos Makelaardij, Hermac, 
HWD Duurzaam, Installatiebedrijf Moesbergen, Installatiebedrijf Welin, Joop van 
Voorthuizen Fietsen, Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Loon en Verhuurbedrijf 
van den Brink, Marktzicht Ederveen, Milling Projects, Normtotaal, Omega 
Accountancy, Pater Installatietechniek, PSM Pallets, Puur Data, R&E Schilderwerken, 
Restaurant de Dennen, Sama Bouw, Sportcenter Renswoude, Techniekgroep van 
Heerdt, Val-Veilig, Van der Grift Bouw en Montage, Van Ede Koeriers, 
Vastgoedbrigade, Verbeek Workwear, Vlastuin Bronbemaling en Wonam.

d-sponsors
Agaaf Bloemen, Amazing BBQ, AVS Veldhuizen, Beijer Uitvaartzorg, Bouwbedrijf Osnabrugge, 
Brandwand, D.H. Heijting onderhoud en reparatie, Dash Data, De Weistaar, DeBusSpecialist, E.J. 
van Ginkel Bouw, Elektro16, Fysiotherapie de Vallei, Geerenstein Gereedschappen, Hazeleger Glas, 
I.R.P. Bouwadvies, JCV Totaalonderhoud, JDO Las en Montage Service, Kapsalon La Belle, Loxxx, 
M. Konijn Tuinvormgeving, Marketing van de Zaak, Metaalbewerking Loenhorst, Meurs Personal 
Training, Minicamping Groeperkade, Moesbergen Techniek, Rene Doornbos Makelaardij, 
Rietendak Service, Schimmel Infratechniek, Shine Koning, Spanjaard en Geijtenbeek Bouwbedrijf, 
Tandartspraktijk Renswoude, Trimsalon Sparkling Dog, Vallei Opticiens, Van Ginkel Energie 
Techniek, Van Ginkel’s Tapijt, Van Ravenhorst Infra, Versteeg Installatietechniek, Vleeschhouwerij 
Nijkerk, Wilco van den Brandhof | Metselservice, WUF Marketing & Het Hondenhuys.

50 51



52 53

wDe Leughte, gelegen in het groene Renswoude, is de 
ideale plek voor een ontspannen vakantie. Omringd door 
natuur en met fijne faciliteiten geniet je hier van rust, 
avontuur of een gezellig weekend weg met het hele gezin.

Ontdek de faciliteiten: plezier, ontspanning en 
smaakvolle momenten
Van eindeloos speelplezier en spetterende waterpret voor  
de kinderen tot ontspannen baantjes trekken voor ouders.  
Sluit de dag af met een heerlijk diner in ons restaurant, waar 
de lekkerste gerechten worden geserveerd. Bij de Leughte  
komt alles samen voor een complete beleving!

0342 41 28 77
deleughte.nl

De Leughte Resort Renswoude
Barneveldsestraat 49
3927 CB Renswoude 

De Leughte: 
Rust, natuur 
en plezier

Boek nu je verblijf
op deleughte.nl

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Renshorst
Recreatiewoning voor 4 personen

Ridderstede

Lichtenberg

Recreatiewoning voor 6 personen

Recreatiewoning voor 4 personen

Wist u dat onze luxe  
recreatiewoningen  

ook beschikbaar zijn  
voor verkoop? Vraag  

naar de actuele 
beschikbaarheid

Ontsnap samen in de Renswellness: 
een luxe 2-persoons wellnesswoning 

met sauna, bad en hottub. Perfect voor 
een ontspannen nachtje weg.
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Kom jij 
helpen?
We horen steeds vaker hoe trots Renswoude is op 
het Oranjefestival Renswoude. De feesten zijn voor 
iedereen tof. Maar voordat zoiets er staat, moet er 
veel werk verzet worden! 

Met dit jaar op 4 verschillende dagen een 
evenement, hebben we op verschillende 
momenten veel handen nodig om alles op tijd weer 
klaar te zetten. Als we dit met z’n allen doen, is het 
nog gezellig ook. Want ook tijdens de op- en 
afbouw dagen, sluiten wij de dagen af met een 
borrel en een bitterbal! ;) 

Gelukkig hebben we ondertussen al een aantal 
aanmeldingen om te helpen! Wil jij ons ook helpen 
bij ons Oranjefestival? Aanmelden kan via 

onderstaande QR-code, of via de website 
www.ovrenswoude.nl. Hier kun je precies 
aangeven wanneer jij ons zou willen helpen!

De meeste kracht hebben we nodig op Konings-
dag, tijdens de tweede shift. Dit is van 16.00 uur 
tot 21.00 uur. We zouden het heel fijn vinden om 
daar nog meer helpende handjes te hebben! 

Ook met het afbouwen hebben we altijd handjes 
tekort. Heb jij tijd op maandag 4 mei en/of 
dinsdag 5 mei? Meld je dan vooral aan en mis 
dat leuke vrijwilligersfeestje niet! ;)

Ps. Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei om 
20.00 uur, zijn wij natuurlijk ook 2 minuten stil.

Dé plek in Renswoude 
voor fotografie
en vormgeving

Zin in een
fotoshoot?
info@michellevermeer.nl
www.michellevermeer.nl
06 - 20 03 52 57

Groot Overeem 9A-8
3927 GH Renswoude

Benieuwd naar
mijn werk?
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Barneveldsestraat 29 • 3927 CA Renswoude 
Tel. 0318 572 700  • www.autobedrijfvanasselt.nl

Groot Overeem 9A-12
3927 GH Renswoude

Tel: 0318-250082
www.equipment4u.nl
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Vrijwilligers
BERRY & ANJA DEMOEDBERRY & ANJA DEMOED
In ons dorp kleurt het jaar niet alleen in de lente, 
zomer, herfst en winter: maar vooral in oranje.

Al zeker 20 jaar horen wij bij de Oranjevereniging 
alsof we een vast onderdeel van het decor zijn. 
Eerst met werkhandschoenen aan bij het opbouwen 
van het feestterrein. Tenten recht trekken terwijl de 
dauw nog op het gras ligt. Podiumdelen sjouwen 
alsof het gigantische legoblokken zijn. En na afloop, 
wanneer de laatste confetti zich koppig vastklampt 
aan de vlonders, gaan we alles weer netjes afbouwen 
en opruimen.

Alles top geregeld, zoals altijd... 

De laatste 10 jaar staan wij op allebei de 
feestavonden achter de bar. Glazen laten rinkelen 
als kleine feestklokjes. Biertjes tappen met een 
schuimkraag waar menig cafe jaloers op zou zijn!

Het is hard werken, maar tussen de bestellingen door 
hoor je de verhalen, zie je de lachsalvo’s en voel je de 
dorpswarmte.

Wat je terugkrijgt is goud waard. Een schouderklop, 
Een ‘zonder jullie lukt het niet’. Die waardering weegt 
zwaarder dan de volle kratten die we sjouwen.

En dan... de afterparty’s. Wanneer het officiele 
programma stopt maar het echte napraten begint. 
Veel vrijwilligers die samen proosten op weer een 
geslaagde editie. Vrijwilligersavonden met hapjes die 
sneller verdwijnen dan dat je ‘bitterbal’ kunt zeggen en 
een heerlijk biertje dat smaakt naar saamhorigheid.

Berry & Anja

FRANS VAN DE VENDELFRANS VAN DE VENDEL
Mijn naam is Frans van de Vendel. Ik ben al 20 jaar 
vrijwilliger bij de Oranjevereniging. 

Afgelopen jaar ben ik gehuldigd in de feesttent 
bij de Oranje-BBQ, voor mijn verdiensten. Ik ben 
begonnen met de kameraden om te helpen. Toen 
Wout van Ginkel met Oranjebal XL begon, werd het 
gelijk aanpoten. Wat eerst links stond, moest na 
een paar dagen rechts staan. 

In 2024 heb ik een klaplong opgelopen op het werk, 
dus ik kon op halve kracht meehelpen. Hier is door 
de Oranjevereniging geen rekening mee gehouden, 
ik kon gewoon vlonders blijven leggen. :)

Mijn vrouw is tijdens het opbouwen een 
oranjevrijwilliger vrijgezel. Ze ziet mij alleen tijdens 
het avondeten, 2 weken lang. Kortom, ik vind het 
geweldig om het elk jaar mee te maken. 

Ik ben nu chef vlonder, en misschien word ik ooit: 
manager vlonders. Dat is mijn droom.

Frans

EVELIEN BLAAUWENDRAATEVELIEN BLAAUWENDRAAT
Sommige mensen vieren Koningsdag vóór de bar. 
Mijn zus en ik vieren ’m erachter. Al járen draaien 
wij met veel plezier bardiensten op Koningsdag en 
tijdens de Oranjebalfeesten. En eerlijk? Wij hebben 
minstens zoveel lol achter de bar als de feestgangers 
ervoor. Vooral wanneer er een (minder nuchtere) 
jongeman enthousiast roept “doe er maar drie!”. 
Waarop wij vrolijk reageren: “drie cola? Komt eraan!”
Dat diegene bier bedoelde snappen wij ook wel, maar 
die blik is onbetaalbaar.

Waarom we dit doen? Omdat het dorpsfeest het 
moment is waarop iedereen samenkomt. Jong, oud, 
nuchter, iets minder nuchter, het maakt niet uit. Wij 
zijn doeners. We steken de handen uit de mouwen en 
staan tóch midden in de gezelligheid. Het is absoluut 
geen straf, integendeel. En we worden goed 
verzorgd; dat mag ook gezegd worden. We komen 
niets tekort. 

Soms worden wij als vrijwilligers zelfs verrast in de 
vrijwilligerstent. Zoals die keer dat 
“The Blues Brothers” ineens achter een gordijn 
vandaan opdoken (hééél lang geleden..). Bleken het 
Geurt M. en Cees B. te zijn, in hun gloriejaren, wat een 
optreden was dat! 

Dan was daar nog dat jaar dat het bloedheet was; het 
bier was niet aan te slepen. De tap draaide overuren 
en vrijwilligers waren schaars. En dan dat jaar dat 
het zó koud was dat je je handen moest warmblazen 
tussen het tappen door. 

Waar het ene jaar zonnebrand op de bar stond, 
moesten we het andere jaar handschoenen aan. En 
natuurlijk een vaste traditie in de vrijwilligerstent: de 
verjaardag van Ria V. Deze moet elk jaar gevierd 

worden, dansend op tafel of bij een paar sterke 
mannen op de schouders. Of Harry van de V. met 
zijn legendarische luchtgitaarshow. Bij gebrek aan 
een podium ging hij maar op een tafel staan. Dat zijn, 
naast de leuke herinneringen, de momenten die je 
bijblijven.

In de loop der jaren zijn de feesten groter geworden. 
Professioneler ook. Meer variatie, nog meer 
gezelligheid. Je kunt opbouwen, versieren, 
bardiensten draaien, kassa doen, opruimen, 
afbouwen; er is voor iedereen wat wils. En zelfs op 
de dag zelf kun je zomaar van plek wisselen. Voor je 
het weet sta je ergens anders met net zo’n leuke club 
mensen. Flexibel als we zijn, noemen we dat. Of: ze 
zetten ons gewoon neer waar het nodig is. 

De Oranjevereniging is een geoliede machine. 
Complimenten aan het bestuur en de organisatie. 
Wat een werk verzetten jullie elk jaar weer. Jullie 
zeggen altijd dat het niet door kan gaan zonder 
vrijwilligers en dat klopt, maar laten we eerlijk zijn: 
zonder jullie, die het hele circus optuigen, hadden wij 
alleen maar een lege bar om achter te staan.

En wie denkt dat vrijwilligerswerk zwaar is én tijd 
kost... het weegt niet op tegen de gezelligheid en het 
levert verbondenheid op! 

PS: Uit bescherming van hun reputatie zijn de namen 
niet volledig vermeld, maar... wie erbij was, herkent 
zichzelf wel. :)

Tot 27 april! 

Evelien

AAN HET WOORDAAN HET WOORD
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SAMENWERKING TUSSEN DE SAMENWERKING TUSSEN DE 
ORANJEVERENIGING EN DE ORANJEVERENIGING EN DE 
EHBO-VERENIGINGEHBO-VERENIGING
Al vele jaren verzorgt de EHBO-vereniging 
Renswoude – Scherpenzeel de EHBO-assistentie bij 
de activiteiten van de Oranjevereniging Renswoude. 
Zoals in het verleden de Zeskamp, Koninginnedag/ 
Koningsdag en Lampegiet. Nu staan we dit jaar 
weer klaar bij In The Mix en het Oranjebal XL.

Anja van Lagen, Carla Overeem en Martin de Rooij 
hebben als leden van de EHBO-vereniging ook 
deelgenomen aan de diverse Crazy Cross races. 
Ook hebben andere leden meegedaan aan diverse 
andere activiteiten. 

De dochters Mariëlle en Daniëlle van de EHBO 
leden René en Irma Hop hebben met hun outfit de 
EHBO-vereniging ook vertegenwoordigd tijdens de 
Lampegiet.

Wij feliciteren de Oranjevereniging Renswoude met 
haar 60-jarig jubileum en hopen nog op een goede 
samenwerking in de toekomst. 

Om als EHBO-vereniging al onze 
assistentieverleningen te kunnen blijven uitvoeren 
zijn wij nog op zoek naar cursisten, die een 
EHBO-diploma willen behalen. Je kunt je opgeven 
via: info@ehborenswoudescherpenzeel.nl

Ehbo
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Maak kennis met de powerpack
EMS systeem

24/7 inzicht & aansturing

Vermogen 12 kw - 48 kw

Batterij 30 kWh - 120 kWh LiFePO4

Integratie van zonnepanelen en / of
aggregraat mogelijk
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Hein’s    seniorentent
BESTE SENIOREN UIT RENSWOUDE,BESTE SENIOREN UIT RENSWOUDE,
Koningsdag komt alweer dichterbij! De 
Oranjevereniging heeft weer een mooi programma 
voor deze dag staan. Dit jaar wordt nog mooier, 
want de Oranjevereniging bestaat 60 jaar. Daarom 
willen we speciaal voor de senioren in Renswoude 
wat leuks organiseren. Dit kan mede doordat Hein 
Veldhuizen zijn verjaardagcenten aan de 
Oranjevereniging heeft gedoneerd om wat leuks 
voor de senioren (65+) te organiseren.

Rond 11.30 gaat op Koningsdag Hein’s 
seniorentent open, waar je heerlijk op een stoel de 
uitzending kan volgen van Koningsdag in Dokkum 
waar Koning Willem-Alexander zijn 59e verjaardag 
viert. Natuurlijk is er in de middag een kopje koffie 
en een tompouce. Daarna is het tijd voor een 

rondje bingo met een hapje, drankje en leuke 
prijsjes. Wij zouden het erg leuk vinden u te mogen 
ontvangen in Hein’s seniorentent!

Lukt het niet om zelf naar ons terrein te komen? 
Meldt dit dan op onderstaand nummer/mailadres 
en wij komen u thuis of op de parkeerplaats bij de 
Vendelier ophalen. Er rijdt deze dag een speciaal 
treintje door Renswoude om u op te halen en weer 
thuis te brengen. Dus lijkt het u leuk om naar Hein’s 
seniorentent te komen? Meld u dan nu aan!

Graag aanmelden op nummer 06-23806509 of via 
het mailadres: gerdien@ovrenswoude.nl. Zodat wij 
weten met welk aantal wij rekening kunnen 
houden (ongeveer 100 personen in de tent). Vol = vol!

opus

- Website beter vindbaar in Google

- Meer relevante contacten via social media

- Sneller werken met A.I. zoals ChatGPT

- Een doordachte marketingstrategie

- Resultaten meetbaar maken

- Tijdelijke marketinghulp

Hoeveel marketing heeft 
jouw bedrijf nodig?

Effectieve marketing op maat

OPUS Marketing Renswoude 
tel: 0651 265 144
www.opusmarketing.nl | Liesbeth@opusmarketing.nl

Liesbeth Neven
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Méér dan hout. 
Eerste Barneveldse HouthandelEerste Barneveldse Houthandel

eerstebarneveldsehouthandel.nl
0342 - 490 331  |  Harselaarseweg 99, Barneveld

BezorgserviceBezorgservice
UitgebreidUitgebreid
assortimentassortiment

Perfect Perfect 
maatwerkmaatwerk

Drive-in Drive-in 
a� aalcentruma� aalcentrum

�             

Weet jij waar jouw eten vandaan komt?
Kuikens met een Beter Leven keurmerk. 

Koop (h)eerlijke kip. Koop: 

Biesbosserweg 14 in Renswoude
kipvandeboer@gmail.com | 06 - 533 28 556

Home-made
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4 mei
VLAGGEN: VLAGGEN: 
18.00 UUR18.00 UUR
Toon uw medeleven en hang onze nationale 
driekleur (zonder wimpel) halfstok uit. Direct na 
zonsondergang dient de vlag weer te worden 
binnengehaald. 

HERDENKINGSBIJEENKOMST:HERDENKINGSBIJEENKOMST:
19.00 UUR19.00 UUR
De herdenkingsbijeenkomst zal gehouden worden 
in de Gereformeerde Kerk aan de Kastanjelaan.
Aansluitend aan de herdenkingsbijeenkomst zal een 
stille tocht naar het monument gaan. Omstreeks 
19.40 uur wordt voor de stille tocht verzameld op 
de Kastanjelaan, waar de stoet achter muziekver-
eniging Ons Genoegen zal vertrekken richting het 
monument aan de Dorpsstraat.

DODENHERDENKING:DODENHERDENKING:
20.00 UUR20.00 UUR
Bij het monument worden tot 20:00 uur koralen 
gespeeld door de muziekvereniging. Om 20:00 uur 
wordt 2 minuten stilte gehouden om de 

slachtoffers van de oorlog te herdenken. Daarna 
worden de namen voorgelezen worden van gesneu-
velden. Vervolgens zal de Burgemeester namens 
de gemeente een krans leggen. De kranslegging 
wordt vervolgd door kransen van de nabestaanden, 
het schoolbestuur, Oranjevereniging Renswoude, de 
kerken en Vereniging Oud Renswoude. 

Tot slot is er voor het overige publiek de 
mogelijkheid om bloemen te leggen bij het 
monument. Verzocht wordt om de bloemen in de 
daarvoor bestemde vazen te zetten. Uiteindelijk 
zingen we gezamenlijk het Wilhelmus.
 
Na de herdenking bij het monument op de rotonde 
van de Dorpsstraat, zal het bestuur van 
Oranjevereniging Renswoude nog bloemstukken 
leggen bij het monument op het dijkje tegenover de 
Dennen en bij het monument op de algemene 
begraafplaats van Renswoude. De bloemstukken 
en de krans van Oranjevereniging Renswoude 
worden beschikbaar gesteld door Chickliner 
Internationaal Transport.

Ik breng jouw event, horecazaak of 
sportschool professioneel in beeld   
zodat jij kunt doen waar je goed in bent, 
en ik zorg voor de zichtbaarheid.

Fotograaf, Videograaf & Designer

roy@prominencedesigns.com

@prominence_designs

06-23190478

Klaar om jouw bedrijf zichtbaar te maken? 

Neem contact op!
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Renswouw 
   On Ice
Vorig jaar hadden we alweer de 2e editie van 
Renswouw On Ice. Wat was het weer een succes! 
Zoveel kinderen maar ook volwassenen hebben 
we weer zien genieten op de ijsbaan. En natuurlijk 
sprong de curling er dit jaar enorm uit door de vele 
inschrijvingen. Maar liefst 60(!) teams die zich 
op het ijs waagden om die mooie prijs te winnen. 
Er kon er maar één de beste zijn en dat was het 
dreamteam van de familie Beijer. De Panters en 
Pullen werden tweede en derde werd het team van 
Indiana Stones. Familie Uitgedeeld was dit jaar het 
best verkleedde team. 

Dit keer zat het horecagedeelte vast aan de 
ijsbaan zodat iedereen onder het genot van een 
warm drankje of een warm hapje kon kijken naar 
de schaatsers op de baan. Wij kijken samen met 
de Ondernemersvereniging weer terug op een 
geweldige editie van Renswouw On Ice. Bij deze 
willen wij ook alle sponsors, vrijwilligers en 
iedereen die een handje geholpen heeft, enorm 
bedanken. Want zonder vrijwilligers en sponsors 
is er geen ijsbaan!

Commissie Renswouw On Ice



72 73

Van Beek Asfalt bv voor:
Erfverhardingen
Bedrijfsterreinen
Fiets- en voetpaden
Randschades langs uw asfaltwegen
(Gekleurde) smalle stroken asfalt
Landwegen
Onderhoud aan uw asfaltwegen
Calamiteiten bij asfaltschades
Asfaltbanden
Aanleggen halfverharding
Aanbrengen Streetprint
Aanbrengen bermasfalt

Maar natuurlijk kunt u ook terecht voor het inhuren van een ervaren machinist voor

_Alle typen en soorten walsen
_Alle typen en soorten asfaltafwerkmachines
_Shuttle Buggy

Kunnen wij iets met onze machines niet maken? Dan zorgen wij er voor dat de juiste 
machines op het werk komen om uw klus te maken

Tel: +31683645856 /+31683791990

www.vanbeekasfalt.nl
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Interview
Wij mochten bij oud bestuurslid Corrie 
Blaauwendraat - van de Lagemaat (83) langs 
komen voor een kopje koffie, om alles te weten te 
komen over haar tijd bij de Oranjevereniging. 

HOE EN VANAF WELK JAAR KWAM HOE EN VANAF WELK JAAR KWAM 
JE BIJ DE ORANJEVERENIGING?JE BIJ DE ORANJEVERENIGING?
“We gingen op Koninginnendag in 1972 naar het 
Kasteelbos omdat ze daar toen een zeskamp hadden 
georganiseerd. In die tijd moest je een euro entree 
betalen. O nee, een gulden. En daar stond Henk 
Randewijk vooraan bij het kasteelbos om van iedereen 
een gulden te ontvangen. En die man had het zo druk 
want er kwamen zo veel mensen. Dus wat gebeurde 
er? Ik zeg, kan ik u helpen? En toen zei hij: oh ja, graag. 
Toen heb ik daar 1,5 a 2 uur gestaan. Toen kwamen ze 
een maand erna vragen of ik bestuurslid wilde worden. 
Ik denk dat ik er bijna 30 jaar bij geweest ben.”

WEET JE WIE ER IS GESTART MET DE WEET JE WIE ER IS GESTART MET DE 
ORANJEVERENIGING IN 1966?ORANJEVERENIGING IN 1966?
“Ik dacht de heer Hosang. Hij was ook 
Burgemeester in Renswoude.”

MET WIE ZAT JE ALLEMAAL IN MET WIE ZAT JE ALLEMAAL IN 
HET BESTUUR?HET BESTUUR?
“Omdat ik zolang bij de Oranjevereniging heb 
gezeten heb ik er heel veel zien komen en gaan. Ik 
zat samen met Henk Moesbergen, Geurtje Diteweg, 
Henny van Ommeren, Cees Vink, Henk Vink, Nelie 
Bos, Geurtje van Ginkel, Henk Randewijk, Kees 
Walraven, Ruud Hazeleger, Wim Scholten, Peter van 
Gent, Peter de Heij, Hellien van Roekel, Ronald van 
Dijk, Bianca van de Pol, Corrie van Schuppen, 
Gert-Jan de Koning, Cees Boonzaaijer sr, Luuk 
Hidding, de heer Burgers en Wilma van Strien.”

KON JE HET GOED COMBINEREN MET KON JE HET GOED COMBINEREN MET 
HET WERK OP DE BOERDERIJ?HET WERK OP DE BOERDERIJ?
“Ja, het ging er allemaal tussendoor hè. We hebben 
4 kinderen dus we waren druk zat. Maar met de 
Oranjevereniging waren we meestal ook erg druk 
met alles regelen.”

CORRIE LAAT ONS EEN OORKONDE CORRIE LAAT ONS EEN OORKONDE 
ZIEN EN EEN KRANTENKNIPSEL ZIEN EN EEN KRANTENKNIPSEL 
VAN TOEN ZE 12,5 JAAR BIJ DE VAN TOEN ZE 12,5 JAAR BIJ DE 
ORANJEVERENIGING ZAT.ORANJEVERENIGING ZAT.
“Ja, dat was verschrikkelijk. Ze hadden een soort 
van surprise show gemaakt. O, heel erg. Maar wel 
leuk hoor achteraf! Ik kom daar op m’n pantoffels 
aan bij Henny van Ommeren. En we moesten aan 
de gang met het programmaboekje. Maar we 
hadden een beetje problemen met het boekje, met 
die drukker. Die wilde niet helemaal precies zoals 
wij dat wilden. En dan zat er weer een fout in. Dus 
Henny zegt, komen jullie even een avondje. En toen 
kwam ik daar. Nou, alles even doorgenomen. En 
ineens gaat de deur open, komt het hele bestuur 
met echtgenoten van boven. O, ja, en dan weet je 
van niks, hè...”

HOE VAAK HADDEN JULLIE HOE VAAK HADDEN JULLIE 
VERGADERING?VERGADERING?
“Later richting Koninginnedag. Dan werd het 
hartstikke druk. Ja, dan moest alles nog even 
geregeld worden. Maar we deden ook eigenlijk 

best veel onderling. Dat je even Henny belde, of 
even Henk belde. Ja, ik weet dat ik een keer naar 
Henk geweest ben om wat te overleggen. Dan 
was hij ergens op de bouw, dus toen ben ik daar 
naartoe gegaan om te vragen van... Hoe kunnen 
we dit of dat doen? Nou ja, dat ging altijd allemaal 
heel makkelijk en heel goed. Jullie hebben ook een 
heel leuk bestuur. Maar wij hadden op een andere 
manier ook een hele hechte band.”

WAT KOSTTE EEN LIDMAATSCHAP WAT KOSTTE EEN LIDMAATSCHAP 
TOEN?TOEN?
“Ik denk dat we eerst met 5 gulden contributie 
begonnen zijn. O ja, dat is ook wel iets... toen ik 
in het bestuur kwam, is het ledenaantal in mijn 
bestuursperiode toegenomen van 350 naar iets 
boven de 600 leden. Maar dan gingen we ook huis 
aan huis hè. Dan gingen we vragen of ze lid wilde 
worden. Je belde gewoon aan. Henny en ik belden 
aan en Ruud stond ergens 100 meter verderop. 
Kijken of de kust veilig was. En te turven.”

WAT VOOR ACTIVITEITEN WAT VOOR ACTIVITEITEN 
ORGANISEERDEN JULLIE TOEN?ORGANISEERDEN JULLIE TOEN?
“We hadden een puzzeltocht met auto’s. We 
hadden zoveel deelnames dat alles vast stond op 
een gegeven moment. Het zou voor Renswoude 
zijn, maar toen heeft Henk, zonder dat het bestuur 
dat wist, Veenendaal ook mee laten doen. Want 
daar ging het niet door. Henk dacht.. leuk! maar wij 
konden het helemaal niet aan en op een gegeven 
moment stond de hele boel vast.

En we hadden de 65+ avond in Rehoboth. Die was 
altijd op 31 januari. De uitnodigingen brachten we 
allemaal zelf weg. En daarna gingen we die ook 
weer ophalen. Anders moest er een postzegel op. 
Dat was wat natuurlijk want dat kostte al te veel.

En dan hebben we natuurlijk Lampegietersavond. 
Dat deden we samen met de ondernemersvereni-
ging, muziekvereniging en de sportvereniging. De 
vergaderingen waren altijd bij ons op de 
boerderij. Dat was met Henk van Beek van de Vivo. 
En Adriaan Hosang, Henny en ik. Maar we hoefden 
eigenlijk helemaal niet meer te vergaderen want we 
hadden het draaiboek al gemaakt.

De chocolademelk werd klaargemaakt in grote va-
ten bij de slager. De melk kwam bij ons vandaan en 
werd er cacao en suiker bijgedaan. En dan hoopte je 
maar dat het niet aanbrandde. En na afloop gingen 
we met het bestuur en jury naar het muziekgebouw 
en kregen we altijd 2 zakken oliebollen van de 
bakker. En dat was altijd zo gezellig en dan zaten we 
daar nog een hele poos na te praten en te evalueren.

En 4 mei, dodenherdenking. Eerst naar de gere-
formeerde kerk voor een dienst. Toen is er op een 
gegeven moment bijgekomen dat we allemaal een 
trosanjer meenamen vanaf de kerk. Dat was 
mevrouw Schorer die op dat idee kwam. En ik heb 
heel vaak met Ruud het bloemstuk mogen leggen.

En op 5 mei, keep them rolling. Zij kregen bij de 
Hokhorst allemaal een lunchpakket. En een optocht 
met versierde wagens. De straten versieren en het 
bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen. En het 
oranjeconcert in de sporthal op 5 mei. Met allemaal 
verschillende koren. In 1885 hadden we een reünie 
voor oud-strijders die in de mobilisatietijd in 
Renswoude waren gelegerd georganiseerd. Dat was 
in de hal van Cees Vink. Waar nu Bella Milano zit. 

En dan 31 augustus 1989, herdenking van de 
mobilisatie van 1939 tot 1989. Dat was in het 
congrescentrum Ouwehands Dierenpark in 
Rhenen. Toen hebben we een krans gelegd bij de 
ere begraafplaats op de Grebbeberg. De herden-
kingsdienst was in de Cunerakerk. Dat was iets heel 
bijzonders. Daar hebben we ook een krans gelegd. 

In de jaren daarna, van 1990 tot 1996, was de 
reünie voor oud-strijders in samenwerking met de 
Oranjevereniging van Scherpenzeel en 
Woudenberg.

We hebben ook nog vlaggen gedaan. Als er een 
hele straat versierd was, kregen ze taart. We 
hadden ook wat voor de kinderen. We gingen altijd 
met de meesters en juffen vanaf de school naar 
het kerkplein lopen. Daar hadden we kinderspelen 
voor het muziekgebouw bij de Hokhorst. Later 
gingen we naar Rehoboth. Dat was voor de 
kinderen een toneelstuk.”

DEDEN JULLIE DE AUBADE VAAK BIJ DEDEN JULLIE DE AUBADE VAAK BIJ 
HET KASTEEL OF BIJ DE KOEPELKERK?HET KASTEEL OF BIJ DE KOEPELKERK?
“Ja, bij de kerk. En dan was oude Burgemeester 
Hosang er nog en die riep dan: hiep, hiep, hoera! 
Ja prachtig. En daarna gingen we allemaal naar 
Rehoboth. En dan kreeg mevrouw Hosang altijd 
een mooi boeketje bloemen. En later mevrouw 
Hulst ook. En toen kwam mevrouw Schorer en die 
wilde geen bloemen. Dus die moesten we maar 
aan iemand geven uit het dorp. En toen gingen we 
de avond voor Koninginnendag altijd een boeket 
bloemen brengen bij de Kleine Meent. En dat 
vonden ze zo leuk. 

Weet je wat we ook hadden? Een receptie voor 
B&W en de Raadsleden. In de voetbalkantine. met 
een oranje bittertje.”

MET CORRIE BLAAUWENDRAATMET CORRIE BLAAUWENDRAAT
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EN WAT VOOR RECEPTIE WAS DAT? EN WAT VOOR RECEPTIE WAS DAT? 
WAT VOOR GELEGENHEID?WAT VOOR GELEGENHEID?
“Koningsdag. Oh. Koninginnedag. Dus na de 
Aubade ging het gemeentebestuur dan daarheen. 
We hadden zelf hapjes gemaakt. Met een flesje 
oranjebitter. En dan proberen om zoveel mogelijk 
bestuursleden aanwezig te laten zijn. Henk, Henny 
en ik waren er meestal wel. 

En dan natuurlijk de ballonnen. Dat was Ruud 
Hazeleger z’n pakkie an. Die ging de ballonnen 
altijd opblazen. Op een keer hadden wij ontbijt bij 
Henny van Ommeren rond een uurtje of zeven. 
Dan had Henny de tafel heel mooi gedekt, en Ruud 
moest dan voor die ballonnen aan de gang. Dus 
wat hebben wij gedaan? Wij hebben er een 
stretcher neergezet in de Hokhorst met een heerlijk 
ontbijtje erbij. Wat hebben we gelachen. 

En dan moesten we het programmaboekje vol 
krijgen met advertenties natuurlijk. Dat was altijd 
een heel werk. Dat waren vaak Henny en ik die 
dat deden. En als ik het goed heb was een kleine 
advertentie 35 gulden. En daarna kwam 50 gulden 
en daarna 75 gulden.”

WEET JE NOG WIE ER TOEN AL WEET JE NOG WIE ER TOEN AL 
SPONSOR WAS?SPONSOR WAS?
“Ja, de Nijborg, Cees Boonzaaijer, Lagerweij en 
Moesbergen. Die doen het nu allemaal nog steeds.”

WAS ER TOEN OOK ZESKAMP IN WAS ER TOEN OOK ZESKAMP IN 
HET KASTEELBOS?HET KASTEELBOS?
“Ja, zeskamp. En touwtrekken hebben we ook nog 
gedaan. Later was dat bij de Hokhorst. Ook 
kleedjesmarkt en we hebben ook nog bomen 
geplant. En ‘s avonds hadden we ook nog artiesten 
hè! De Havenzangers, Ria Valk en Nico Haak. Dat 
was in de hal van Cees Vink.”

EN HET EERSTE ORANJEBAL, EN HET EERSTE ORANJEBAL, 
HOE GING DAT?HOE GING DAT?
“Dat was in de hal van Verboom in de 
Molenstraat. Dat was één groot geslaagd feest. 
Een aantal feesten verder was het 1 keer èèn groot 
fiasco. We hadden best wel een dure band en de 
eerste avond, want we hadden dat jaar twee 
avonden feest. Dat was best gewaagd. En dat 
klopte ook wel, want het liep voor geen meter. En 
de tweede avond, ik geloof dat Cees Vink dat was, 
die heeft gewoon wat kaarten gekocht, maar dat 
was echt een flop. Er kwam niemand op af.

We hebben het ook 1 keer in de sporthal gedaan (ik 
zal geen naam noemen, maar het begint met een 
C) toen zat er 1 in de wc en die kwam er niet meer 
af. En wij maar roepen en roepen, maar hadden 

gezien dat ‘ie er in ging, en ik zei tegen Henk: er zit 
er 1 op de wc en hij is zo dronken. Een jongen van 
16 jaar. Dus toen heeft Henk toch die deur 
opengemaakt en daar zat ‘ie. Te slapen! Dat zijn 
ook echt wel leuke dingen.”

WAT VOND JE ZELF DE ALLERLEUKSTE WAT VOND JE ZELF DE ALLERLEUKSTE 
ACTIVITEIT OM TE ORGANISEREN?ACTIVITEIT OM TE ORGANISEREN?
“Ik denk dat dat toch wel de seniorenavond was. 
Die mensen waren altijd zo tevreden, dat deed je 
gewoon met heel veel liefde. En de reünie van oud 
strijders. Bij de seniorenavond deden we heel vaak 
bingo. We gingen dan de ondernemers langs voor 
de prijzen. En we maakten ook zelf alle hapjes. Een 
hele tray met gevulde eieren. We hadden ook een 
keer een mevrouw uitgenodigd. Ze kwam in een 
mooie Mercedes en zij had een heel verhaal en dat 
sloeg nergens op, dat was niks voor de 
Renswoudenaren. Dus die hebben we halverwege 
afgekapt en gezegd dat ze maar naar huis moest.”

IK ZIE DAT JE NOG 1 MAP VOOR JE HEBT IK ZIE DAT JE NOG 1 MAP VOOR JE HEBT 
LIGGEN. WAT BEWAAR JE DAAR LIGGEN. WAT BEWAAR JE DAAR 
ALLEMAAL IN?ALLEMAAL IN?
“Wat oorkondes van erelid voor 26 jaar trouwe 
inzet. Maar toen ben ik er nog niet uitgegaan hoor. 
Ik ben nog wel 4 jaar gebleven. En ik heb nog een 
lintje gehad. Dus ik ben lid in de orde van Oranje 
Nassau. Voorgedragen door de Oranjevereniging.”

HOE EN WAAR WAREN JULLIE HOE EN WAAR WAREN JULLIE 
VERGADERINGEN?VERGADERINGEN?
“De eerste vergaderingen waren bij ons allemaal 
thuis, dus om de beurt, maar later toen de 
gezinnen groeiden met de kinderen werd dat 
allemaal te lastig. En schrijven en koffie zetten en 
een hapje maken. Toen gingen we naar Cees Vink. 
Dat was ook wat hoor. Ik wilde de auto niet voor 
de kroeg neerzetten, dus zette ik de auto maar aan 
de overkant bij van de Vendel. En dan moest ik de 
kroeg door richting de keuken want daar zaten we 
dan met de vergaderingen.”

WELKE ACTIVITEIT ZOU JE GRAAG WELKE ACTIVITEIT ZOU JE GRAAG 
TERUG WILLEN ZIEN?TERUG WILLEN ZIEN?
“Nou, ik vind dat jullie het allemaal al zo goed doen. 
Dat is haast niet te verbeteren. Ik heb heel veel 
waardering voor het huidige bestuur en commissie. 
Verder wens ik jullie heel veel succes met het 60 
jarig bestaan!”

Corrie, hartelijk bedankt
voor dit ontzettend 
leuke gesprek!

Kleuren op nummer
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Activiteiten
In februari en maart krijgen we regelmatig de 
vraag: hebben jullie het nu extra druk met de 
voorbereidingen voor het Oranjefestival? Dat klopt 
natuurlijk wel een beetje, want in die laatste 
maanden moeten alle plannen die we al sinds mei 
maken echt rond komen. Maar als we er eens goed 
over nadenken, zijn we eigenlijk het hele jaar door 
bezig met het organiseren van activiteiten voor 
Renswoude. En dat doen we gelukkig niet alleen, 
maar samen met een grote groep vrijwilligers. 
Mensen die zich keer op keer inzetten om er 
samen iets moois van te maken. En eerlijk gezegd: 
daar worden we heel blij van.

Benieuwd wat er allemaal op de agenda staat? 
Lees dan even mee met de activiteiten van 2026.

Het jaar begon, net als vorig jaar, met de laatste 
dagen van Renswouw On Ice, de ijsbaan die we 
samen met de Ondernemersvereniging mochten 
neerzetten op het terrein van Snellen. Met dit jaar 
de horeca direct aangesloten aan de ijsbaan was 
het clubhuisgevoel nog groter dan vorig jaar. Maar 
liefst 60 teams deden mee aan de curlingcompetitie 
(wat een strijd!). Ook waren er nieuwe activiteiten 
zoals een bierproefavond, pubquiz, peuterschaatsen 
en een stamppotavond. Op 3 januari sloten we de 
ijsbaan af met DJ Jop en jachthoornblaasgroep 
De Valouwe. Daarmee kwam er weer een 
supergezellige editie van de ijsbaan tot een einde.

Kort daarna stond op maandag 5 januari de 
Nieuwjaarsmarkt in De Hokhorst op het 
programma. Ouderwets gezellig om alle andere 
verenigingen en organisaties in Renswoude weer 
even de hand te kunnen schudden en elkaar een 
goed nieuwjaar te wensen.

Op 31 januari vertegenwoordigden we de 
Oranjevereniging bij de Supercup in De Hokhorst. 
Sportief gezien was het niet al te best… we 
eindigden als achtste van de acht teams. Maar 
zoals altijd waren we ouderwets sportief in het 
spel en de besten in de derde helft.

Op donderdag 5 februari vond onze Algemene Le-
denvergadering plaats bij Camping De Grebbelinie. 
Tijdens deze goedbezochte vergadering keken we 
samen terug op het afgelopen jaar en blikten we 
vooruit op alles wat nog gaat komen.

Op 1 april stond weer een Kraaienmaaltijd in 
Rehoboth op het programma, gecombineerd met 
een gezellige bingo. Als wij dit schrijven moet deze 
avond nog plaatsvinden. Als u dit leest, is deze 
avond inmiddels al geweest. We hopen dat alle 
deelnemers weer hebben genoten.

Natuurlijk kan ook het Oranjefestival Renswoude 
niet ontbreken in deze opsomming. Van 24 april 
tot en met 3 mei staat het dorp weer “aan” met de
Oranje-BBQ, Koningsdag, In The Mix en 
het Oranjebal XL.

Een bijzonder moment dit jaar is de dorpsdag op 
zaterdag 13 juni, wanneer de Oranjevereniging haar 
60-jarig jubileum viert met een hele dag aan 
activiteiten in het dorpshart van Renswoude.

Later in het jaar hopen we weer Lampegiet te 
organiseren. De laatste jaren houden we deze op 
de vrijdag voor de herfstvakantie, wat betekent dat 
Lampegiet in 2026 plaatsvindt op 16 oktober. Houd 
onze communicatiekanalen in de gaten voor meer 
informatie.

Daarnaast hopen we in september of oktober op-
nieuw een seniorenuitje te organiseren, waarbij we 
samen met onze seniorleden een dag op pad gaan. 
Hopelijk blijven dit jaar alle bussen gewoon rijden! 
Waar het uitje naartoe gaat, dat hoort u nog.

En… als alles meezit, ligt er aan het eind van het 
jaar misschien weer kunstijs in Renswoude. Dan 
zou het 2026-cirkeltje weer mooi rond zijn.

Kortom: genoeg op de agenda dus. We hopen u 
ook dit jaar weer regelmatig te zien bij de activitei-
ten van Oranjevereniging Renswoude!

De Hooge Hoek 26, Renswoude 
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Viering 
 6060 jaar
Op zaterdag 13 juni viert Oranjevereniging 
Renswoude haar 60-jarig jubileum. Dat laten we 
natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Dit bijzondere 
moment vieren we graag samen met het hele dorp, 
met een gezellige dag vol activiteiten op en rond het 
Dorpsplein.

De dag begint om 10.00 uur met een officiële 
feestelijke opening. De opening wordt opgeluisterd 
met muziek. Voor de leden van de Oranjevereniging 
staat er op dat moment koffie met iets lekkers klaar.

Vanaf 10.30 uur start de kleedjesmarkt op het Dorps-
plein. Iedereen is welkom om te komen kijken, rond 
te struinen tussen de spulletjes of om juist zelf een 
kleedje neer te leggen en je spulletjes te verkopen!

Om 13.00 uur begint de markt met kramen die 
bemand worden door lokale ondernemers. We 
kennen dit nog van het vroegere ‘Hartje Renswouw’. 
Deze markt vindt plaats op de Taets van Ameron-
genweg, de Oude Holleweg en De Vendelier. Lekker 
wandelen langs de kramen, lekker snuffelen tussen 
de spullen en wie weet koop je ook nog iets moois, 
leuks of lekkers! Een mooie gelegenheid om ook de 
lokale ondernemers weer te ontmoeten en als dorp 
te genieten van onze unieke Renswouwse sfeer.

Ook voor kinderen is er die dag van alles te doen. Zo 
staan er bijvoorbeeld meerdere springkussens klaar!
Om 14.00 uur start de zeskamp op De Vendelier. 
Teams gaan daar de strijd met elkaar aan in 
verschillende ludieke spellen. Kom vooral kijken 
en moedig de deelnemers aan. Stel alvast je team 

samen en meld je aan om zeker te weten dat jullie 
mee kunnen doen!

In de avond gaat het dorpsfeest verder. Van 19.30 
tot 20.30 uur kan iedereen meezingen of meedoen 
met de playbackshow. Aansluitend start om 20.30 
uur de veiling. Na de veiling sluiten we de dag met 
elkaar gezellig af.

We zijn blij dat we dit jubileum midden in het hart 
van het dorp kunnen vieren en hopen natuurlijk op 
mooi weer.

Heb je zin in een dag vol gezelligheid? Lekker langs 
kraampjes struinen, genieten van optredens van 
dorpsgenoten tijdens de playbackshow en lachen 
om de fanatieke teams bij de zeskamp? Kom dan 
op zaterdag 13 juni naar het Dorpsplein in 
Renswoude en vier dit jubileum met ons mee. 
We zien u / jullie graag!

jaarOranjevereniging Renswoude

Algemeen
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Interview
‘IK WIL GRAAG IETS BETEKENEN ‘IK WIL GRAAG IETS BETEKENEN 
VOOR HET DORP’VOOR HET DORP’
Voor het 60-jarig bestaan van de Oranjevereniging 
Renswoude spreken we thuis aan de 
keukentafel aan de Barneveldsestraat met 
oud-voorzitter Henk Moesbergen (77). Samen 
met zijn vrouw Gerda kijkt hij terug op ruim dertig 
jaar betrokkenheid bij de vereniging, waarvan een 
groot deel als voorzitter. Het wordt een avond 
vol verhalen: over trompetgeschal om zes uur ’s 
ochtends, over artiesten in een geïmproviseerde 
kleedkamer, over een puzzelrit die het dorp 
volledig vastzette en over de mensen achter de 
schermen die samen Renswoude kleur gaven.

‘IK LAS IN DE KRANT DAT IK ‘IK LAS IN DE KRANT DAT IK 
GEKOZEN WAS’GEKOZEN WAS’
Het begin bij de Oranjevereniging was typerend voor 
die tijd. “We waren net getrouwd,” vertelt Henk. “En 
ik las in de krant dat ik in het bestuur van de Oranje-
vereniging zat. Er was een jaarvergadering geweest 
en wij waren daar niet eens bij geweest.” Gerda vult 
aan: “Dat moet in 1971 geweest zijn, want we zijn 
in 1970 getrouwd.” Was het niet raar dat je zomaar 
benoemd werd? “Nee hoor,” zegt Henk. “Zo ging dat 
gewoon. Ze dachten: die kan dat wel.”

In 1971 kwam hij dus in het bestuur. Evert van 
Voorthuizen en Niemeijer zaten er toen al in. 
Voorzitter was destijds Luuk Hiddink, die in de 
Molenstraat een zaak had in surfplanken en veel 
samenwerkte met Evert van Voorthuizen. 

Begin jaren tachtig nam Henk het voorzitterschap 
van Luuk over. Wanneer precies, dat weten ze niet 
meer. “Ergens rond 1981,” denkt Gerda. “Maar in 
1985 was hij het in ieder geval al.” Tot 2004 bleef 
Henk voorzitter van Oranjevereniging Renswoude.

ONDERNEMEN, MUZIEK EN ORANJEONDERNEMEN, MUZIEK EN ORANJE
Henk was 23 jaar toen hij in het bestuur kwam. Hij 
was actief bij de brandweer en jarenlang muzikant. 
“Vanaf mijn zesde zat ik bij de muziek. Trompet, 

althoorn, piston. Muziek hoorde bij het dorp. Eind 
jaren zestig ben ik daarmee gestopt en later 
weer opgepakt.

Henk komt uit een gezin met zes zusters en één 
broer. Hij kon al lezen voordat hij naar school ging 
en noemt zichzelf “een beetje lastig in de eerste 
klas”. De LTS en MTS gingen hem gemakkelijk af. 
Hij werkte in Ederveen: gas, water, elektra, alles 
kwam voorbij. En studeerde ’s avonds aan de 
avond-HTS in Utrecht. 

Op advies van Joop van Voorthuizen begon hij 
in 1979 voor zichzelf. “Joh, dat jij niet voor jezelf 
begint,” had Joop gezegd. Zo werd Moesbergen 
Installatiebureau geboren. Het kantoorwerk 
gebeurde aan de keukentafel, later in een schuurtje 
achter het huis. In 1981 volgde een bedrijfspand op 
de Nijborg. 

Gerda draaide daarin volop mee. “Het was echt 
samen ondernemen. Overdag het gezin, ’s avonds 
administratie, telefoon, planning. Alles liep door 
elkaar.” Begin jaren ’90 kwam daar nog een avontuur 
bij in Tsjechië. Via de brandweer ontstonden 
contacten en uiteindelijk is hij daar een installatie-
bedrijf begonnen en een dealernet voor de Nefit 
ketels opgezet, inclusief een groothandel en op-
leidingscentrum. Henk reisde regelmatig heen en 
weer. “Faxen, vaste telefoons, geen mobiel. Dat was 
een andere tijd.” Gerda knikt. “In de begintijd was 
hij iedere maand 10 dagen naar Tsjechië. Maar we 
hebben het altijd samen gedaan.” 

Temidden van dat alles bleef de Oranjevereniging 
een vaste waarde.

BESTUUR EN BURGEMEESTERSBESTUUR EN BURGEMEESTERS
In de jaren dat Henk actief was, werkten veel 
dorpsgenoten samen in het bestuur. Namen als 
Geurtje Diteweg, Corrie Blaauwendraat, Henk 
Randewijk, Cees Boonzaaijer (sr), C. Walraven, 
Ruud Hazeleger, Henk Vink, Cees Vink, Nely Bos, 

Wim Scholte en Corrie van Schuppen passeren 
de revue. Van sommigen weet Henk nog precies 
wanneer ze bij het bestuur kwamen. Bijvoorbeeld 
Henny van Ommeren kwam erbij na de militaire 
reünie in 1985 en werd daarna jarenlang een vaste 
kracht binnen de vereniging. 

“Het was een hechte club,” zegt Henk. “Je deed het 
echt samen.” Toen hij begon, was J.A. Hosang 
burgemeester. De Oranjevereniging zelf was in 
1966 ontstaan vanuit het Oranjecomité, waarin 
onder anderen Evert Zweers, Aartje Vermeulen en 
Driekus Vermeulen actief waren. Wat eerst een 
klein comité was dat Koninginnedag organiseerde, 
groeide uit tot een officiële vereniging met 
statuten en een bestuur.

In zo’n lange geschiedenis gaat ook wel eens iets 
mis. “Er is een periode geweest dat notulen 
verdwenen zijn,” vertelt Henk. “Dat was echt niet 
fijn. Dan merk je hoe belangrijk het is om dingen 
goed vast te leggen.”

Later, toen Schorer burgemeester was, kreeg Henk 
bij een jubileum een medaille van de Oranjevereni-
ging vanwege zijn jarenlange inzet. Met een smoes 
werd hij naar het gemeentehuis gelokt. Daar stond 
ineens het hele bestuur met aanhang. En zelfs de 

muziek kwam langs. “Dat had ik niet zien 
aankomen,” zegt hij lachend.

REVEILLE OM ZES UURREVEILLE OM ZES UUR
Als Henk terugdenkt aan Koninginnedag, begint hij 
te glimmen. “Om zes uur ’s morgens ging ik met de 
trompet door het dorp. Reveille blazen. Cees 
Boonzaaijer reed met paard en rijtuig vanwaar ik 
Renswoude mee wakker maakte met het blazen 
van de reveille. Het reveille blazen had ik in mijn 
diensttijd geleerd. Daarna werden de kinderen bij 
school opgehaald. “Eerst bij de ene school, dan 
met de hele stoet naar de andere school. Met 
muziek voorop naar de kerk.”

Bij de kerk stond een speciaal podiumpje dat de 
Oranjevereniging zelf had gemaakt voor de 
Aubade. “Daar stonden we dan. Kinderen ervoor, 
ouders erachter, burgemeester erbij. Dat zingen 
samen, dat had echt iets. Waar dat podiumpje is 
gebleven? Dat ga ik even uitzoeken!”

Gerda herinnert zich ook hoe het voelde in de 
beginjaren. “Voor mij was Koninginnedag niet altijd 
de leukste dag. Henk was overal druk mee. We deden 
niet echt iets samen die dag.” Maar ze glimlacht erbij. 
“Het hoorde erbij. Het was ons dorp.” Later toen de 
kinderen ouder waren hielp het hele gezin mee.

MET HENK MOESBERGENMET HENK MOESBERGEN
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EEN PUZZELRIT DIE ALLES VASTZETTEEEN PUZZELRIT DIE ALLES VASTZETTE
Eén van de meest besproken momenten uit zijn 
voorzitterschap was een autopuzzelrit. “In 
Veenendaal ging hun rit niet door. Of ze bij ons 
mochten aansluiten? ‘Prima,’ zei ik. ”Dat had hij 
misschien beter kunnen inschatten. Of in ieder 
geval even met de rest van het bestuur 
kunnen overleggen.”

“Ze kwamen massaal. Je kon het dorp niet meer in 
of uit. Op Ubbeschoten stonden ze vast. Richting 
De Klomp, Achterveld, overal!” Burgemeester Van 
Hulst belde hem. “Moesbergen, gaat dit wel goed?”
Henk lacht nog steeds. “Achteraf prachtig. Maar op 
dat moment dacht ik wel: dit wordt een lange dag.”

ANITA MEYER EN DE ZAKLAMPANITA MEYER EN DE ZAKLAMP
Een aantal feestavonden waren in de hal van Cees 
Vink, achter waar nu Bella Milano zit. “We hebben 
daar heel wat artiesten gehad,” vertelt Henk. “Anita 
Meyer bijvoorbeeld.” Een kleedruimte was er niet, 
maar werd snel gemaakt. Een hoekje met wat 
doeken ervoor. Alleen te weinig licht. Dan maar 
een looplamp. “En daar stond ik dan,” zegt Henk. 
“Ik moest haar bijschijnen. En op een gegeven 
moment dacht ik: ik loop maar even weg. Maar dat 
vond zij helemaal niet nodig. “Blijf jij maar staan,” 
zei ze.

Anita Meyer kleedde zich gewoon om terwijl Henk 
met de lamp bleef staan. “Dat scheelde haar 
helemaal niks,” zegt hij droog. “’Huppatee,’ zei ze. 
Dat soort voorvallen vergeet je niet!” Hoewel? Niet 
vergeten? Henk zegt opeens na zijn enthousiaste 
verhaal: Anita Meyer? Hmmm. Het had ook best 
Ciska Peters kunnen zijn. Die is ook bij ons 
geweest voor een optreden!

Niet elk feest was succesvol. In een hal aan de 
Molenstraat, waar nu de Nijborg de winkel heeft, 
werd ooit een band, bekend van tv, geboekt voor 

twee avonden, één avond voor de jeugd en één 
avond voor volwassenen. “Er kwamen misschien vier 
mensen,” zegt Henk. “Dat was echt een mislukking.” 
Maar stoppen? “Nee. Dan organiseer je het jaar erop 
gewoon weer wat anders.”

MILITAIREN EN HERINNERINGENMILITAIREN EN HERINNERINGEN
In 1985 organiseerde de Oranjevereniging een 
reünie voor militairen die hier in de mobilisatietijd 
gelegerd waren. “Ze wisten nog precies waar alles 
lag. ‘Hier stond een boerderij, daar liep de weg.’”
Henk kende het gebied door en door. Als jongen 
hielp hij zijn vader, melkcontroleur in Renswoude. 
“Ik kende elke boer, elke heg.”

Tijdens de rondrit vroeg iemand hem: “Werkt u bij de 
gemeente?” “Nee hoor,” lacht Henk. “Gewoon gebo-
ren en getogen hier.” Het werd een indrukwekkende 
dag. “Dat soort momenten, daar doe je het voor.”

ZESKAMP, HOKHORST EN HET ZESKAMP, HOKHORST EN HET 
KASTEELBOSKASTEELBOS
Er waren zeskampen in het Kasteelbos, 
kinderspelen bij de Hokhorst, tentfeesten en 
braderieën. “Die bak met water waar je elkaar 
vanaf moest duwen,” zegt Gerda. “En dat smalle 
balkje eroverheen,” vult Henk aan. Vrijwilligers 
waren er altijd. “Kinderen, familie, personeel, 
iedereen hielp mee.”

IETS BETEKENENIETS BETEKENEN
Wat was uiteindelijk het mooiste aan jouw tijd bij 
de Oranjevereniging? Henk hoeft niet lang na te 
denken. “Dat je iets kunt betekenen voor je eigen 
dorpsgemeenschap.” Niet de artiesten. Niet de 
drukte. Maar het samen doen. “Als je ziet hoeveel 
mensen willen helpen. Hoe sponsors meedoen. 
Hoe het dorp samenkomt. Dat is bijzonder.”

ZESTIG JAAR ORANJEVERENIGINGZESTIG JAAR ORANJEVERENIGING
Zestig jaar Oranjevereniging Renswoude betekent 
zestig jaar herinneringen. Van vroege reveilles tot 
volle hallen, van puzzelritten tot Aubades bij de kerk.

Aan de keukentafel liggen de oude programma-
boekjes opgestapeld. Verhalen buitelen over elkaar 
heen. Het laat zien hoeveel er in die jaren is 
georganiseerd, en hoeveel mensen daaraan 
hebben bijgedragen. En als je goed luistert, hoor je 
tussen alle herinneringen door nog bijna het geluid 
van een trompet die om zes uur ’s ochtends door 
Renswoude klinkt.

Henk Moesbergen

Van Rinsum 
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HET WILHELMUSHET WILHELMUS DE OPBOUWDE OPBOUW
Het Wilhelmus is sinds 1932 het officiële 
volkslied van Nederland. De tekst werd al 
rond 1570 geschreven op een melodie die 
toen al bestond. De versie van de muziek 
die we nu kennen, komt uit het begin van 
de 17e eeuw.

Op 10 mei 1932 werd het lied officieel 
vastgelegd. Dit gebeurde tijdens de 
voorbereidingen voor het 25-jarig jubileum 
van Koningin Wilhelmina.

Het lied bestaat uit vijftien coupletten, die 
een acrostichon vormen: de eerste letters 
van de coupletten vormen de naam 
Willem van Nassov. 

De v is hierin als Romeinse letter een u 
en de coupletten die destijds met een s 
begonnen, hebben in hedendaags 
Nederlands een z als beginletter.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Vlaggenprotocol
GOED GEBRUIK VAN DE GOED GEBRUIK VAN DE 
NEDERLANDSE VLAG?NEDERLANDSE VLAG?

De Nederlandse vlag is het symbool van de 
eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk 
der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij 
op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid de
ereplaats te hebben. Bij de Nederlandse vlag gaat 
het om traditie, wellevendheid en etiquette.
Met symbolen van de Staat ga je eerbiedig, 
fatsoenlijk en netjes om.

De kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder 
vermiljoen, helder wit en kobalt blauw. Een vlag
moet schoon zijn en er behoort geen versiering of 
andere toevoeging te worden aangebracht.
Een verkleurde of versleten vlag steken wij niet uit.

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, 
waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (als zij
halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het 
verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse 
vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en 
zonsopgang gehesen te worden of te blijven.

In teken van rouw wordt de vlag halfstok gehesen. 
Hierbij wordt eerst de vlag tot de top gehesen,
waarna ze langzaam wordt neergehaald totdat het 
midden van de vlag op de helft van de normale
hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt 
vastgebonden.

De vlag mag nooit de grond raken of ergens 
tegenaan slaan. Dreigt dit te gebeuren, dan dient 
de vlag met de uiterste blauwe punt aan de 
vlaggenlijn te worden vastgebonden.

Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag 
wordt deze eerst langzaam in top gehesen en
vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

Alleen daar waar een officiële herdenking 
plaatsvindt wordt de vlag na het spelen van het 
Volkslied langzaam en statig in top gehesen. Op 
alle andere plaatsen blijft de vlag halfstok.

WANNEER MAG IK DE WANNEER MAG IK DE 
VLAG UITSTEKEN?VLAG UITSTEKEN?

Voor het uitsteken van de vlag vanaf 
rijksgebouwen is door de minister-president in 
1980 een vlaginstructie vastgesteld. Voor 
particulieren, lokale overheden en private 
instellingen bestaat een dergelijke instructie niet, 
maar desgevraagd wordt hen geadviseerd de 
vlaginstructie voor derijksoverheid te volgen.
Het uitsteken van de vlag gebeurt op de 
onderstaande dagen (als deze dag op een zondag 
valt, dan geldt de datum tussen haakjes):

31 januari (1 februari) - Verjaardag prinses Beatrix

27 april (28 april) - Koningsdag: verjaardag van 
koning Willem-Alexander

4 mei - Dodenherdenking; halfstok vlaggen vanaf 
18.00 uur tot zonsondergang

5 mei - Bevrijdingsdag

17 mei (18 mei) - Verjaardag van koningin Máxima

Laatste zaterdag in juni - Veteranendag

15 augustus (16 augustus) - Formele einde 
Tweede Wereldoorlog

3e dinsdag in september - Prinsjesdag (alleen in 
Den Haag vlaggen)

7 december (8 december) - Verjaardag prinses 
Amalia

15 december (16 december) - Koninkrijksdag

Op Koningsdag en op de verjaardagen van de leden 
van het Koninklijk Huis wordt de vlag
uitgestoken met oranje wimpel. Bij bijzondere 
gebeurtenissen in de Koninklijke Familie (zoals 
geboorte, huwelijk en overlijden) kan er een 
speciale regeling afgekondigd worden.
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Van 2006 tot 2018 heb ik in het bestuur van de 
Oranjevereniging gezeten. Het begon met de Sjonnies 
en eindigde met DI-RECT.

Toen Arne en ik begonnen wilden we het groter en 
professioneler maken. Maar we begonnen zonder 
veel vrijwilligers, zonder sponsors en zonder geld. De 
eerste keer was in de sporthal met een optreden van 
de Sjonnies, waarbij Hans en Huib tegen ons zeiden: 
‘Jullie lijken wel gek de sporthal uitverkopen! Hoe 
dan?’ Achteraf is die eerste keer natuurlijk 
fantastisch gelopen en is de basis gelegd voor het 
huidige Oranjefestival. 

We hebben destijds de gage van de Sjonnies zelf 
voorgeschoten en de gok genomen. We verkochten 
1000 kaarten en het was een regelrechte bende qua 
organisatie. We hadden te weinig vrijwilligers en 
hadden geregeld dat de jassen wel in de kleedkamers 
opgehangen konden worden met 2 vrijwilligers. Dat 
werd natuurlijk een enorme puinhoop: de jassen 
lagen aan het eind van de avond allemaal op stapels 
op de grond. Het duurde wel even voordat iedereen 
uiteindelijk naar huis was mét jas. 

Die eerste keer bleef er gelukkig geld over, 
waardoor we de tweede keer meer risico konden 
nemen. We hebben de Crazy Cross voor de eerste 
keer georganiseerd op het Ondernemersfestival 
in 2008. Daarna voor de Oranjevereniging op het 
Doest terrein waar uiteindelijk ook van alles mis 
ging maar wel een enorme hoeveelheid bezoekers. 

Wat in die tijd voor ons ook leuk was om te doen 
waren de playbackshows. Waar ‘s middags op het 
Doest terrein 1000 bezoekers in de tent waren. We 
konden alles opnieuw verzinnen. Toen we op 
vakantie waren in Oostenrijk, in een dorpje in de 
bergen, was er op zondagmiddag een soort van 
dorpslunch met tafels, eten en muziek. Toen zei-
den we: dat kan in Renswoude ook. De dorpslunch 
is er nog steeds! Een geweldig, leuk dorps dingetje. 

De Crazy Cross eindigde voor ons op een gegeven 
moment door bezwaren van de weidevogelvereni-
ging. We hebben destijds andere activiteiten 
verzonnen zoals de buggyrace maar dat was lang 
niet zo succesvol als de Crazy Cross. Gelukkig is 
die weer terug in ons dorp! 

Wat ons ook erg bijgebleven is, zijn de tiroler 
spektakels in de sporthal waar we onze creativiteit 
in kwijt konden. Het eerste tirolerfest hadden we 
zanger Arne Jansen van Meisjes met rode haren 
vastgelegd. Maar die besloot kort voor ons feest 
een einde aan zijn leven te maken. We konden op 
korte termijn Denny Cristian regelen wat een enorm 
succes was. We hebben toen ook burgemeester 
Schorer en zijn vrouw verkleed in de polonaise 
gezien! Geweldig! 

Wat ook leuk was om te doen was Renswoude 
Musica met Ons Genoegen. De eerste keer een 
optreden van zangeres Do en de tweede keer met 
Charly Luske. 

Oud-bestuursleden

Vrijwilligers brachten soms ook bruikbare ideeën in, 
zoals een moeder die zei: Jullie moeten meer voor de 
kinderen doen, daar begint alles mee. Toen zijn we 
begonnen met het Kinderland. Met allerlei attracties, 
theater en muziek wat nog steeds erg succesvol 
opgezet wordt. 

Wat mij het meest bijblijft uit die tijd is dat ik veel 
leuke mensen heb leren kennen onder de vrijwilligers 
in Renswoude en dat we van de opbrengsten 
seniorenuitjes konden regelen. 

Het is fantastisch om te zien dat een nieuwe ploeg 
bestuursleden en vrijwilligers onze initiatieven met 
veel succes doorzetten en uitbreiden. Top!

Een erg leuke aanvulling vind ik de Oranje-BBQ, waar 
hoofdzakelijk mensen uit ons dorp komen. 
Dat is erg gezellig! 

We wensen het huidige bestuur veel succes voor 
komende jaren en voor dit jaar ziet het programma 
er weer fantastisch uit.

Oud bestuursleden
Wout en Arne van Ginkel

WOUT EN ARNE VAN GINKELWOUT EN ARNE VAN GINKEL
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Timmerfabriek Vermeer | De Hooge Hoek 3, 3927 GG Renswoude
0318-57 19 16 | info@timmerfabriekvermeer.nl | www.timmerfabriekvermeer.nl

WIJ WENSEN 
JE EEN FIJNE

KONINGSDAG!

Lid worden?
De Oranjevereniging Renswoude is één van de 
grootste en actiefste verenigingen van Renswoude. 
Bijna 1000 gezinnen zijn lid van onze vereniging. 

Een lidmaatschap kost slechts €20 per jaar per 
huishouden. Per lid kunnen twee volwassenen en 
alle kinderen jonger dan 16 jaar gebruik maken van 
het lidmaatschap. In april ontvangen onze leden 2 
gratis toegangskaartjes voor het Koningsdagterrein 
en toegang tot de gratis dorpslunch.

Daarnaast organiseren de vrijwilligers van 
Oranjevereniging Renswoude Kraaienmaaltijden, het 
seniorenuitje, de Aubade, Lampegiet, de 
Oranjefestival tentfeesten en de Oranje-BBQ. 
Daarnaast vertegenwoordigen we onze leden bij 
de kranslegging op 4 mei. 

We hopen dat u ons ook wilt steunen door lid te 
worden van onze bruisende vereniging. We hebben 
nu 995 leden. Ben jij het 1000e lid? Dan krijg jij een 
heerlijke taart! Scan onderstaande QR-code en 
meld je aan!

Volg jij ons al?

SCAN DE QR-CODE OM SCAN DE QR-CODE OM 
LID TE WORDEN VAN LID TE WORDEN VAN 
ORANJEVERENIGINGORANJEVERENIGING

RENSWOUDERENSWOUDE

Volg jij ons al op social media? We zijn actief op 
Facebook, Instagram en tegenwoordig ook 
op TikTok! 

Like onze pagina op Facebook en volg ons op 
Instagram & TikTok. Zo blijf je op de hoogte van 
al onze activiteiten en kun je achteraf de leukste 
foto’s bekijken! 

Bezoek ook eens onze websites voor nieuwtjes en 
extra informatie voor al onze activiteiten.

www.ovrenswoude.nl
www.oranjefestivalrenswoude.nl

Oranje Vereniging Renswoude
Oranje Festival Renswoude

@oranjeverenigingrenswoude
@oranjefestivalrenswoude

Oranjefestivalrenswoude
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